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SATURNUS INVLOEDEN

11 november 1972
Goedenavond, vrienden.

Zoals u bekend zal zijn, zijn de sprekers van onze groep niet alwetend of onfeilbaar. Ons
onderwerp voor heden, bij het begin van het verenigingsjaar door u vastgesteld, draagt de titel:

SATURNUS INVLOEDEN

Wanneer je Saturnus wilt beschrijven, is dit moeilijk: Wat moet je zeggen over een verbleekte
planeet, koud, ver van de zon? Mogelijk is het eenvoudiger een begrijpelijk beeld te geven,
wanneer wij hem voorstellen als een mens. Dan zou je je hem voor kunnen stellen als een
miezerig, mistroostig, wat kalend ventje, dat met doorgezakte knieén op een pessimistische
wijze ambtelijk loopt te doen. Mogelijk vindt u het een vreemde voorstelling, maar je moet aan
het begin van een verhandeling als deze toch enigszins een beeld vormen van degene met wie
je te maken hebt. De mensen hebben vaak zo hun eigen voorstelling van deze planeet. Vaak
menen zij dat Saturnus demonisch is. Wat niet juist is. Indien men een menselijke term zou
willen gebruiken: een redelijk goed wezen, maar enigszins een droogkloot. Dit laatste duidt een
van de meest kenmerkende eigenschappen van Saturnus aan. Wanneer je zijn inwerkingen
beziet, zo valt op dat er weinig mildheid bij komt. Het is alles droog, kortaf. Onverwacht snel
grijpt hij ook in en laat de mensen al te vaak achter met gevoelens als: het is niets nut, het zal
toch wel niets opleveren.

U hebt nu ongeveer zes maanden Saturnus aan het werk gezien en u kunt dus een beeld vormen
van alles wat hij zoal tot stand brengt. Zijn temperament is negatief. Wat betekent, dat zelfs de
meest positieve ontwikkeling, die Saturnus vaak tot stand kan brengen, voor de mensen ook
negatieve aspecten heeft, zelfs wanneer hij optreedt als rechter. Denk nu eens aan Vietnam.
Men spreekt over vrede hier, maar er blijken heel wat negatieve aspecten op te treden bij de
onderhandelingen en in de reacties van de onderhandelaars. Denk ook eens aan de relaties
tussen West en Oost-Duitsland. Ook hier bepaalde wrijvingspunten. Er wordt mogelijk wel iets
bereikt, maar ergens klinken negatieve werkingen sterk mee. Zelfs wanneer u naar uw eigen
regering kijkt, zo zult u ontdekt hebben, dat de droge doorzetterij, die mede vanuit Saturnus
inwerkt, hier vreemde zaken tot stand heeft gebracht.

Vraag je je af, wat deze planeet doet, wanneer hij over de gehele wereld als heerser optreedt,
zo blijkt die vraag moeilijk te beantwoorden. Want Saturnus werkt samen met andere planeten.
Stel een oppositie met Mars - zoals er inderdaad is geweest. De mensen blijken dan krijgszuchtig
te worden, agressief. Hun optreden is onverwacht gewelddadig en onredelijk, maar de werkelijke
resultaten van een dergelijk optreden blijken na afloop praktisch nihil te zijn. Voorbeelden
hiervan hebt u kunnen zien. Saturnus is geneigd op de kleintjes te letten. Hij zal je desnoods
een ton cadeau geven, maar wanneer je een halve cent schuld hebt, zul je die eerst moeten
betalen, voor je de gave in ontvangst kunt nemen. Dit betekent, dat, zo er ergens ook maar een
kleinigheid niet in orde is, het resultaat daarvan onmiddellijk kenbaar wordt. Wanneer een
schroefje van een auto verkeerd zit, krijgt de wagen onder invloed van Saturnus panne, ofschoon
onder andere omstandigheden dezelfde wagen met dezelfde fout vele jaren zou kunnen rijden.

Saturnus heerst over de mensen. Dit betekent dat de mensen onder zijn bewind veel agressiever
zijn en veel eenzijdiger zullen reageren, dan lange tijd het geval is geweest. Saturnus is
bovendien in deze tijd wel zeer belangrijk, omdat hij in zijn optreden mede de afsluiting van het
vissentijdperk helpt afwikkelen. Hij is als het ware oude resten aan het opruimen.
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Over de gehele wereld bestaan kleinere en grotere geschilpunten die in feite nog tot de afgelopen
periode behoren. Brandt heeft daar onder meer in Duitsland mee te kampen, de taalstrijd in
Belgié is weer zeer fel opgelaaid. In Frankrijk zijn gelijktijdig twee acties aan de gang, waarbij
de ene zich richt op absolute orde en de ander zich daartegen juist met alle geweld verweert.
Wanneer je al die dingen optelt, kom je tot de conclusie, dat het meeste wat Saturnus tot op
heden heeft gedaan, bestaat uit het confronteren van de mens met fouten, die hij in het verleden
heeft gemaakt.

Wanneer u de gevolgen van een dergelijke confrontatie bezien wilt, mag u niet veronderstellen,
dat het lijden, dat voor velen hieruit voort kan komen, ook volgens de wil en de wet van Saturnus
ontstaat. Dit is niet het geval. De kracht die van Saturnus uitgaat, zal eerder een mens die juist
tracht te handelen, steunen en behoeden voor onnodig leed. Maar wat voorbij is, is voorbij.
Saturnus gelooft kennelijk niet aan een mogelijke prolongatie van het verleden wegens enorm
succes. Daarvoor is hij te pessimistisch. Dit betekent, dat vele zaken die tot voor kort nog zeer
in tel waren, zaken die men meende nog lange tijd voort te kunnen zetten, opeens op een geheel
andere wijze naar voren treden. Ontwikkelingen die men geheel niet voorzag, zetten dan opeens
een streep onder de rekeningen en eisen: betalen a.u.b. Voor de mensen is dat vaak minder
aangenaam en vaak probeert men de lasten op anderen af te wentelen, wat dan weer allerhande
onaangename gevolgen pleegt te hebben.

Indien ik het nabije verleden met u verder nog wat meer persoonlijk overzie, zult u mij wel toe
moeten geven dat er ook in uw naaste omgeving ongewoon veel gevallen zijn van mensen die
fouten maken, mensen die anders beheerst en verdraagzaam zijn, maar nu opeens meenden
zich door te moeten zetten en met de brokken zitten. U zult mensen zien die meenden eisen aan
anderen te mogen stellen en daarbij juist iets te ver gingen met alle gevolgen van dien. Kijk
maar rond u. U zult overal voorbeelden aantreffen die gaan van het lievelingskopje, dat in een
bui te stevig werd neergezet en dit vele malen weerstond, maar juist nu in stukken viel, tot
auto-ongevallen, of een vrede die opeens tegen alle goede bedoelingen in gesaboteerd dreigt te
worden, omdat de mensen willen laten zien, dat zij er ook nog zijn, dat zij meetellen - denk eens
aan bombrieven, aan het zenden van burgerraadslieden naar een oorlogsterrein, waaruit men
beweert zich terug te trekken.

Toch mag men Saturnus niet als alleen maar negatief zien. Zo treedt hij op als beschermer van
bepaalde groepen, die dan door alle wanorde vaak winst kunnen boeken. Zo is hij, om eens een
voorbeeld te geven, beschermer van bepaalde kooplieden, van de joden - dus ook Israél.
Ofschoon het de economie van de wereld niet bepaald goed is gegaan in de afgelopen maanden,
blijkt de handel vaak zeer goede resultaten geboekt te hebben. Israél heeft ondanks alle
spanningen en tegenslagen een in wezen positieve ontwikkeling doorgemaakt.

Indien wij trachten te zien, wat deze inwerkingen voor de komende tijd te betekenen hebben,
zo is de eerste conclusie dat de handelslieden die nog ruim vijf maanden direct door Saturnus
worden beschermd en daarna nog rond vijf maanden genieten van de steun van een
dominerende Saturnus onder de heerschappij van Jupiter, voorlopig wel goed zitten. In en export
zullen over het algemeen dan ook, ofschoon er wel hier en daar betalingsmoeilijkheden zullen
optreden, heel aardig floreren. De beurzen zullen vaak instabiel lijken, maar toch in zeer vele
gevallen klimmende koersen laten zien. Daar wordt verdiend. Aan de andere kant is Saturnus
een pessimist en maakt hij de mensen meer dan normaal wantrouwend. Dat betekent ook dat
de werkgelegenheid afneemt, omdat er geen voldoende vertrouwen bestaat in de mogelijkheid
van een spoedige economische opleving.

Het betekent ook dat bv. de arbeiders geen vertrouwen meer hebben in hun leiders, zodat zij
zullen proberen op hun eigen wijze, in de winsten te delen. Wat opnieuw bijdraagt tot het
ontstaan van een steeds grotere werkeloosheid. Het betekent verder, dat eenieder bereid is het
mes in ieder ander te zetten, maar niet in eigen uitgaven. Dit doet mij concluderen,dat ondanks
alle maatregelen en woorden, de inflatie in de komende periode eerder toe zal nemen dan
getemperd worden.
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Indien ik een schatting van de daadwerkelijke koopkrachtvermindering van een Nederlandse
loongulden - moet geven, zo verwacht ik, dat deze in komende maanden - 11 a 12 - meer dan
10% zal bedragen.

Saturnus heeft verder eens meer potentiéle vijanden in het geweer gebracht en velen die tot nu
toe passief waren, tot deelname aan een strijd gebracht. Wanneer wij bv. zien wat er in de
kwestie van het Baskenland gebeurt, zo kunnen wij constateren, dat er zich vele kleine op terreur
gerichte groepen hebben gevormd. Binnenkort zullen wij dan ook horen van hun optreden,
waarschijnlijk allereerst in de buurt van Barcelona, met aanslagen, maar de tendens wijst erop
dat dergelijke daden ook veel verder naar het zuiden zullen worden uitgeoefend. Madrid zal wel
enkele bomaanslagen doormaken, terwijl het ernaar uitziet dat de acties zich zelfs zullen
uitstrekken tot bij Gibraltar.

Kijk je naar Afrika, dan hebben wij vele landen en volkeren in de afgelopen periode zeer
pessimistisch, maar vastbesloten, zien reageren. Overal blijkt sprake van wantrouwen tegen de
aan de macht zijnde leiders, overal ook komt een wantrouwen tegen de rechtvaardigheid van
de blanke machten sterker naar voren. Dit laatste volgens mij overigens niet geheel ten
onrechte. Er is een wantrouwen tegen de hulp die men krijgt, strijd tegen eigen leiders,
wantrouwen tegen mensen die op de een of andere wijze populair zijn. Ga de afgelopen zes
maanden maar eens na. U zult constateren dat er wisselingen zijn geweest binnen vele regimes,
dat leiders zijn gevallen, dat mensen zijn doodgeschoten, achtervolgd, opgehangen, alleen
omdat men hen niet vertrouwde. De heersers hebben de gekste dingen gedaan. Waarom? Omdat
zij onder de invloed van Saturnus, eenvoudig van eenieder het ergste verwachten. Ik hoop
overigens, dat u vanavond niet onder een Saturnus-invlioed staat en zo van mij alleen het
slechtste verwacht.

Azié toont een heel eigenaardige ontwikkeling onder deze invloeden en inwerkingen. Daarbij
speelt ook een rol het verwant zijn van het vroegere Indochina met Saturnus. Dit geldt vooral
voor Cambodja. Het is dan ook redelijk aan te nemen, dat de ontwikkelingen hier een geheel
andere keer nemen dan bv. in Vietham. Het zou mij niet verwonderen, wanneer op korte termijn,
zowel in Cambodja als in Laos, vrienden van Noord-Vietnam aan de macht komen. Volgens mij
laten de optredende inwerkingen praktisch geen ruimte voor het verder daar zonder overmatig
geweld handhaven van een Westers georiénteerd bewind. Wat de relaties tussen Noord en Zuid-
Vietnam betreft: de meeste mensen bij u schijnen te denken dat er nu toch wel vrede komt. Ik
zou u willen herinneren, aan hetgeen wij daarover reeds langere tijd geleden hebben gezegd:
dat duurt wel tot rond 1977. Zeker. Er zal daar mogelijk een officiéle vrede gesloten kunnen
worden. Maar geen van de beide partijen meent het eerlijk, zodat de strijd in wezen normaal
verder gaat.

Dat er weer veel slachtoffers daarbij gaan vallen, lijkt mij onvermijdelijk, vooral omdat het
werkelijke conflict niet alleen opgelost kan worden door een officiéle overeenkomst of een
besluit, genomen in Saigon. De veranderingen die ik verwacht omvatten overigens een groter
deel van Azié. Ook in India verwacht ik toenemende conflicten. Mevrouw Indira Ghandi staat er
op het ogenblik nogal redelijk voor, maar rond februari van het volgende jaar - en dat valt dus
nog onder de heerschappij van Saturnus - krijgt zij het zwaar te verduren. Het is zelfs de vraag
of zij haar plaats zal kunnen behouden.

Wat Israél betreft: wij hebben reeds lange tijd geleden gesteld, dat hier beperkte oorlogsacties
zouden plaatsvinden. U hebt het trouwens wel gehoord: gewapende acties aan alle kanten.
Niemand in het Noord-Afrikaanse conflictgebied durft het echter aan van zich uit een werkelijke
oorlog te ontketenen. Aan de andere kant denkt ook niemand er over werkelijk vrede te sluiten
met de tegenpartij. Dit betekent een dubieuze situatie, zodat Saturnusinwerkingen de neiging
zullen geven hier toch een oplossing te forceren. Ik neem aan dat in het volgende jaar,
waarschijnlijk na het begin van een sterkere Jupiter-tendens, Israél, dat nu nog door Saturnus
beschermd wordt, op de een of andere wijze met geweld van dermate grote omvang zal worden
geconfronteerd, dat men dit niet meer af kan doen door bv. gewapende strafexpedities naar
Syrisch grondgebied te zenden.
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Of het werkelijk een echte oorlog zal worden, weet ik niet zeker, maar ik dacht dat dit niet het
geval zou zijn. Wel lijkt mij zeker, dat er zeer veel schade ontstaat. Ik meen bv., dat er bommen
zullen exploderen in Haifa, om maar eens iets te hoemen.

Saturnus brengt overigens ook zekere explosieve tendensen met zich. Misschien zou je een
voorstelling van Saturnus in menselijk vorm ook nog een soort mistroostige gifkikker kunnen
noemen. Ga eens na hoeveel explosies voorkomen in de periode, die ongeveer half augustus is
begonnen en doorloopt tot december. Kijk eens hoeveel mijnen, grote bedrijven e.d., door
explosies grote schade oplopen. Reken daarbij dan ook branden die bv. begonnen door het
exploderen van een gasfles of iets dergelijks. Verder zal men vooral in deze periode rekening
moeten houden met een meer dan normaal optreden van scheepsbranden. Er zijn er trouwens
reeds enkele geweest. Saturnus blijkt het in het bijzonder gemunt te hebben op schepen met
olie, met chemicalién. Dit heeft mede te maken met de neiging van Saturnus om elk klein
verzuim ernstig af te straffen. En de mensen die op deze schepen leven, zijn vaak wat
onvoorzichtig, nemen vaak enig risico, daar zij het toch gewend zijn op een soort drijvende bom
te leven. Hun onachtzaamheid kan gekke gevolgen hebben.

De tendensen die wij tot zover hebben bezien, zijn voornamelijk van materiéle aard. Begrijpelijk,
want Saturnus zou zo hier en daar grote materiéle onrust en schade kunnen veroorzaken, tot
aardbevingen toe. Vooral, wanneer in de lente de invloed van Jupiter zich bij die van Saturnus
voegt, moeten wij met dergelijke zaken wel degelijk rekening houden. Maar de werkelijke
krachten die door Saturnus worden gerepresenteerd, komen van verder weg dan deze planeet
alleen. Zij komen deels uit de kosmos, en hebben deels ook iets te maken met bepaalde sferen,
Saturnus is in zijn materiéle beinvlioedingen mistroostig, kleinzielig ook vaak. Hij is driftig,
ambtelijk. Toch is hij gelijktijdig de grote rechter. Hij is immers degene die het geestelijk conflict
overziet en tot een rechtvaardige oplossing kan brengen. Laat ons niet vergeten dat dezelfde
Saturnuswerkingen, die een mens a.h.w. straffen, ook een mens kunnen belonen.

Dergelijke beloningen liggen echter zelden op een zuiver materieel vlak - ofschoon dit wel eens
voor komt - maar zullen voornamelijk een meer geestelijk vlak betreffen. Er zijn door deze
werkingen vele mogelijkheden voor een mens om geestelijk wakker te worden geschud. Indien
hij onevenwichtig is en negatief reageert, zal hij hierdoor vele moeilijkheden ondergaan en zelfs
afgronddiepe wanhoop kennen. De mogelijkheid bestaat echter evenzeer, dat meer positief
wordt gereageerd. Men kan rustig stellen, dat juist door de werkingen van Saturnus menige
mens contact krijgt met hogere werelden, krachten, hoger weten. Wanneer zijn eigen instelling
tegenover het leven maar voldoende positief is.

Dit doet denken aan bepaalde uitbarstingen. De mens weet niet waar het zo opeens vandaan
komt, maar het is er: de mistroostigheid, de ellende, maar ook opeens een innerlijk weten, een
nieuwe doelgerichtheid en misschien zelfs een plotselinge en voor de mens zelf niet geheel
verklaarbare ontplooiing van bepaalde gaven en krachten. Wij moeten onze Saturnus zeker niet
alleen beschouwen als degene die alleen maar allerhande wanorde brengt in de wereld die wij
zo heerlijk hadden geregeld door al het ongeregeld goed met wetten en touwtjes aan elkaar te
lijmen. Saturnus is geen rebel, maar in bepaalde opzichten wel degelijk vorstelijk. Hij is kil,
koud.

Saturnus kent niet bv. de warme emotie van het medelijden. Saturnus kent ook niet de golven
van warm gouden licht, waarin een mens zich soms kan baden, tot hij geheel verfrist is. Dat is
waar. Maar Saturnus is zo hard als een diamant en ook zo helder en zo flonkerend. De geestelijke
inwerkingen die hij geeft, zijn voor de mens vaak hinderlijk, enorm storend, omdat hij met
zichzelf wordt geconfronteerd, omdat er geen doekjes voor het bloeden bij zijn. Aan de andere
kant geeft hij ook een helder begrip, een zuiver weten, waar men in wezen fout is geweest.
Wanneer je dit kunt aanvaarden, zal Saturnus je daarvoor op zijn kille wijze lonen, door je even
helder de weg te tonen, je de kracht en de mogelijkheid te geven.

Het is een wat vreemde invloed dus vanuit een menselijk standpunt bezien. De werkingen van
Saturnus zijn verder niet beperkt tot het zonnestelsel alleen, zo vreemd dit moge klinken.
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De werkingen die wij Saturnus noemen, kunnen de mensen nu wel vereenzelvigen met een
bepaalde planeet, maar in wezen gaat het hier grotendeels om een reeks krachten van een meer
kosmische origine, die men - om welke reden dan ook - verbonden acht met de verstoringen
van evenwicht, die de loop van een bepaalde planeet teweegbrengt in het zonnestelsel. Deze
kosmische krachten stammen voor een groot deel uit het centrum van het melkwegstelsel. Zij
hebben een grote spreiding. Daarom mag rustig worden gesteld dat een voornaam deel van de
invloed die men aan Saturnus pleegt toe te kennen, bijna de gehele arm van het stelsel, waartoe
ook de zon met haar planeten behoort, zal beroeren. Deze invloed zal dan alle krachten, alle
leven, alle bewustzijn, treffen; ook indien dit ligt in de grootorde van sterren en planeten en ook
dezen confronteren met zichzelf. Alle leven wordt in dit deel van de ruimte geconfronteerd met
harde noodzaken, met bepaalde gebreken en tekorten. Wanneer er ruimtevaarders zijn in dit
deel der ruimte, en vallen onder deze inwerking dus, zullen zij, wanneer zij maar een heel kleine
fout maken, wel eens heel wat tijd en moeite moeten besteden aan het weer goedmaken van
die fout.

Het betekent verder dat degenen die geestelijke krachten uitzenden, juist in deze periode vaak
last hebben van storingen, terwijl bij het doorgeven van telepathische boodschappen naast
storingen ook in vele gevallen verkeerde interpretaties zullen ontstaan. Er ontstaan onder deze
invioed de meest vreemde situaties. Om een voorbeeld te geven: je wijst iemand voorzichtig op
een bepaalde mogelijkheid. Deze wordt zonder meer voor een vaste belofte genomen, welke
bovendien nog sterk persoonlijk geinterpreteerd wordt. Komt het verwachtte niet uit, dan volgt
een sterke afwijzing, waarvoor in feite geen redenen aanwezig zijn. Denk dus niet dat uw arme
wereld de enige is, die de genoemde invloeden moet ondergaan. Indien ik de geestelijke
werkingen naga, kom ik tot de conclusie, dat een groot deel van de mensen op deze wereld,
zowel in de reeds achter ons liggende als in de nog komende delen van de Saturnusperiode,
geconfronteerd zal worden met wat zij nu werkelijk zijn. Hun illusies omtrent zichzelf vallen weg.
Zij, die zich vrome mensen achtten, spraken over de noodzaak, de orde te ondersteunen, of
diegenen die op hun rechten prat gingen, zullen zichzelf nu vaak ervaren als luilakken, lafaards,
doenieten e.d. Niet allen zullen daarmee gelukkig zijn, niet allen ook zullen op de verworven
inzichten reageren.

Maar er is een innerlijke onrust, die bv. voor de z.g. zwijgende meerderheden van deze wereld
wel eens decimerend zou kunnen werken. Heel veel mensen zijn niet meer in staat te
aanvaarden, wat zijzelf zijn. Hun verzet geldt niet de wereld, ofschoon het gemakkelijk is tegen
de wereld in verzet te komen. Zij komen in wezen in verzet tegen zichzelf. Dit impliceert weer,
dat er in deze wereld een toenemend aantal mensen bereid zal zijn desnoods zichzelf ergens
voor op te offeren, al was het alleen maar om zo hun zelfrespect terug te winnen. Men kan offers
brengen en streven in vele richtingen en zich daarbij wijden aan de meest verschillende taken.
Maar ik vrees dat er heel wat mensen zijn die, zoals eens een student in Sarajevo, stellen dat
het nu tijd is om een daad te stellen. Het gevolg is, dat er moordaanslagen plaats vinden, meer
dan normaal ook maar verwacht zou kunnen worden. Huizen zullen worden opgeblazen, mensen
zullen zichzelf desnoods tot levende bommen maken.

Voor de wereld van heden houdt dit bepaalde gevaren in. Voor Zuid-Afrika betekent het bv. dat
een nieuwe groepering onder de kleurlingen aan het ontstaan is, waarbij verzet tegen onrecht
en vooral de minachting, die men ook voor zich voelt, wanneer men dit onrecht zonder meer
ondergaat, de woede van mensen tot een kookpunt brengt. Volgens mij voert dit tot terreur en
een georganiseerd verzet tegen de blanke heerschappij, dat geweld niet schuwt. Dit ontstaat in
deze dagen en over enkele maanden is de invloed alweer grotendeels voorbij. Dat is waar. Maar
wanneer zoiets eenmaal is ontstaan, bestaat het voort en kan het niet meer teniet gedaan
worden binnen redelijke termijn. Een blanke in Zuid-Afrika zou volgens mij er goed aan doen in
de komende tijd heel voorzichtig te zijn, heel goed na te denken over zichzelf en zijn
maatschappij en zich ook af te vragen, of hij wel in dit land wenst te blijven. Zeker, het kan nog
enkele jaren duren, voor de zaak geheel tot uitbarsting komt, maar toch worden op korte termijn
al daden gesteld, zelfs al zal men die voorlopig beschouwen als de ontsporing van enkelingen.
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Ook in Zuid-Amerika gist het. Hoe denkt u bv. dat de conflicten in Chili zijn ontstaan? U kunt het
natuurlijk wel redelijk benaderen, spreken over ingrijpen van de CIA, over de zwakheid van
Allende, die wel een goed man is, maar zich met verkeerde elementen heeft omringd. Maar het
is een feit, dat Allende getracht heeft zich met alle groepen te vereenzelvigen. Hij heeft partij
moeten kiezen, maar durfde dit vaak niet aan. Allende wordt het slachtoffer, de gevangene van
een groep, die zich middels macht ten koste van alles, wil uitdrukken en handhaven. Het op
korte termijn optreden van een werkelijke dictatuur in Chili lijkt mij dan ook onvermijdelijk.

In Argentinié begint niet alleen de opstand van de armen en de arbeiders meer vorm te krijgen,
maar zal binnenkort sprake zijn van uiterst rechtse terreurgroepen, betaald door of gevormd
door mensen die hun rechten en bezittingen nu ook wel eens metterdaad willen verdedigen.
Overal komen enkelingen hier tot gewelddaden, omdat zij niet meer op anderen durven
vertrouwen, niemand kunnen huren en het zo zelf maar moeten opknappen.

In Brazilié is op het ogenblik een groot conflict aan het ontstaan tussen de z.g. colonistas, de
mensen die naar het achterland werden geplaatst door de regering. Deze mensen zijn
weggetrokken met de verzekering, dat veel voor hen zou worden gedaan, dat er goede wegen
zouden kommen, zodat zij voor hun offers rijkelijk beloond zouden worden. Maar de beloofde
voorzieningen blijven vaak uit, en waar zij wel zijn, blijken o.m. vervoerders deze mensen in
feite te exploiteren. Zij nemen dit niet meer, maar hun verzet wordt met geweld bestreden.
Verder zullen in dit land ook weer onrust en rebellie in het noorden, in enkele provincies met
veel armen en rijke grondbezitters optreden, maar daar is het ook in het verleden al onrustig
geweest.

In de West kampt men ook al met Saturnus-invloeden. Want in de verhouding met het moeder-
land zijn bepaalde grote zakelijke belangen betrokken. Maar gelijktijdig wordt de Surinamer, de
mens van de eilanden, geconfronteerd met zijn eigen ik. De mensen van het z.g. Nederlandse
West-Indié vragen zich ook af wat zij dan eigenlijk wel waard zijn. Hun gekwetstheid, zelfs
wanneer zij in uw land vertoeven, is niet slechts een gekwetst zijn ten onrechte. Het is vooral
de machteloze ervaring, het gevoel dat zij eigenlijk niets waard zijn, wat hen drijft. Een dergelijk
conflict kunt u in eigen land ook constateren bij de Ambonezen. Ook hier is sprake van een zich
steeds verscherpende conflictsituatie die zich vreemd genoeg voornamelijk uitwerkt in onder-
linge geschillen. Ook hier lijken bij een zich verder voortzetten van de huidige ontwikkelingen
moord en doodslag niet meer te vermijden.

Ook op ander terrein zien wij de invloed van Saturnus tot dergelijke ontwikkelingen aanleiding
geven. Denk eens aan de overal steeds sterker gehoorde roep om inspraak, waarbij overigens
uw land weer haantje de voorste speelt. In feite is die inspraak niet eens zo werkelijk van belang.
De mensen hebben alleen het gevoel dat zij gebruikt worden zonder zelfs maar te weten
waarvoor en zij wensen zich niet langer te laten gebruiken, nu hun onbelangrijkheid en
mogelijkheid tot het weer meetellen tot hen doordringt. De roep om inspraak betekent eenvoudig
dat de mensen er genoeg van hebben dat voor hen en over hen, maar zonder hen, wordt beslist,
dat zij er genoeg van hebben als schaakstukken heen en weer te worden geschoven. Zij willen
daarom zelf ook wel eens een volgende zet bepalen. Dat daarmee de gehele partij misschien
verloren zal worden, interesseert hen niet. Zij willen zich waarmaken. Ook in conflicten met als
inzet zeggenschap zal, naar ik vrees, niet alle geweld vermeden kunnen worden, zeker ook niet
in uw eigen land. Misschien meent u dat het in uw land toch gemakkelijk is om dergelijke
geschillen op te lossen. Men stelt eenvoudig een paar commissies van onderzoek in en de zaak
waait wel weer over. Ik geloof niet dat de mensen dit zullen nemen. Saturnus maakt hen ook
t.a.v. hun vertegenwoordigers en deskundigen steeds meer wantrouwend. Of men in uw eigen
land een oplossing zal vinden, weet ik niet.

Wel weet ik zeker dat men voor dit probleem in Duitsland geen passende oplossing zal kunnen
vinden. Dit land heeft eigenlijk op vier paarden tegelijk willen wedden. Aan de ene kant wedt
men op de toenadering tussen Oost en West, op de socialistische benadering. Daarnaast wedt
de Duitser nog steeds op het verwerven van een sterke economische positie, waardoor men in
Europa de meerdere kan zijn.
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Dan zoekt men naar een oriéntatie, waardoor men zijn invloed in Afrika en het Nabije Oosten
kan herstellen, terwijl men ten laatste wedt op de mogelijkheid onder alle omstandigheden de
orde thuis te kunnen handhaven. U zult zien dat degenen die zich achter de verschillende
belangengroepen hebben geschaard, onderling gaan strijden, omdat zij eenvoudig niet kunnen
verdragen dat anderen dan de door hen gekozen weg tot een bereiken zou voeren. Men schijnt
te menen dat een gemeenschappelijk winnen niet aanvaardbaar is. Een partij, een groep, moet
het van de anderen winnen. Deze benadering van de toestand brengt naar ik vrees in Duitsland
een opleving van het fascisme, terwijl na een korte tijd van grotere mildheid ook in Oost-
Duitsland sprake zal zijn van een scherper en harder optreden van de politie en bepaalde
groepen in de partij. Dit is onontkoombaar.

Mogelijk vraagt u zich af of het toelaten, ja, het tot stand brengen van al deze verschijnselen
door Saturnus, nu wel zinvol is. Het antwoord is ja. Wanneer een mens ziek is en hevige koorts
heeft, wacht men vaak op de crisis voor men aan die koorts iets doet. Deze crisis betekent soms
levensgevaar, dat is juist, maar het verleden heeft wel geleerd, dat, wanneer de crisis werkelijk
doorstaan wordt, de patiént betrekkelijk snel weer geneest. Uw economie bv. is zeker niet alleen
maar wat oververhit, maar heeft werkelijk zware koorts. En dat geldt zeker niet alleen voor de
Westerse economie, maar geldt overal. Wanneer de economische conflicten steeds verder gaan,
moet er wel iets gebeuren, anders stort alles ineen. En dat betekent een geheel nieuwe bena-
dering van economische en bepaalde sociale problemen. Kijk eens naar Den Haag. Dit is een
stad die feitelijk reeds failliet is. Hetzelfde geldt voor andere plaatsen als bv. Amsterdam, en
eigenlijk geldt dit ook in zekere mate reeds voor uw regering en uw land. Men leeft in feite van
zijn tekorten. Wanneer je dit gaat beseffen, zul je er iets aan moeten gaan doen. De mensen
beseffen dit meer en meer, ook al weten zij nog niet, wat zij er aan zouden moeten doen.

Juist dit verschijnsel valt typisch onder de werkingen die Saturnus veroorzaakt. Saturnus brengt
je tot een realisatie. Hij confronteert je met het probleem. Gelijktijdig confronteert hij je echter
ook met je eigen kracht, je eigen vermogens en je eigen mogelijkheden. Wanneer hij dit op een
wat sikkeneurige wijze doet, moet je hem dit maar niet te kwalijk nemen. Want hij maakt je ook
duidelijk hoe je verder kunt gaan. Een aantal conflictsituaties, zowel in de persoonlijke als de
geestelijke sfeer, zo goed als in sociale en economische sfeer, worden ten top gedreven. Kunt u
het nog aan? Zo vraagt u Saturnus. Kunt u het niet aan, dan kunt u nu kiezen: ondergaan of
veranderen. Volgens mij is het resultaat hiervan een reeks veranderingen die passen bij de geest
van Aquarius. Mij lijkt dit een zeer goed iets, vooral omdat het volgende jaar ons confronteert
met de toch royalere en mildere invloeden van Jupiter - die overigens ook vochtiger pleegt te
zijn. Dit, opdat u het alvast weet.

Nogmaals: Jupiter wordt nog enige tijd door Saturnus gedomineerd. De Saturnuswerkingen gaan
dus a.h.w. over naar Jupiter, die de gever is, de gever van kracht, de heerser die gelijktijdig de
heersende dienaar is voor de mensheid. Deze is in staat het Aquariusconcept, dat steeds sterker
over de wereld uitwaaiert, om te zetten in meer praktische mogelijkheden. Maar dat is alleen
maar mogelijk, wanneer Saturnus eerst die zaken allen zo sterk en scherp heeft gesteld, dat de
mensen weten dat zij nu zullen moeten kiezen, dat er geen weg om de problemen heen meer te
vinden is. De mensen zullen tegen die tijd beseffen dat zij nu iets moeten doen, of zelf tot
slachtoffer van hun daadloosheid worden. De veranderingen worden juist mogelijk, doordat
Saturnus de mensen mogelijk maakt nu te kiezen en hen voorhoudt: kies goed of desnoods
verkeerd, maar kiezen moet je en wel nu.

Dit brengt natuurlijk wel een toespitsing mee van allerhande conflicten in de wereld. Het
betekent indirect een enorm zware last, die ook de werkende bevolking zal treffen. Veel mensen
worden bv. werkeloos. Maar aan de andere kant betekent dit ook, dat de mensen zich af zullen
moeten gaan vragen, wat zij dan wel en wat zij niet moeten doen, wat wel en wat niet wenselijk,
maar vooral wat voor hen wel en wat niet mogelijk meer is. Deze confrontatie met de
werkelijkheid heeft de mens te danken aan Saturnus. Iemand heeft eens gezegd: Wanneer
Saturnus komt, dan ploegt hij, opdat Jupiter kan zaaien.
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Misschien is er wel iets dergelijks aan de gang. In uw eigen leven wordt Saturnus overigens zo
sterk bepaald door zijn plaats in uw horoscoop, dat hij voor u van alles kan betekenen. Maar
wanneer hij de wereld een tijdlang domineert, krijg je te maken met de werkelijk onverdunde
invioeden.

Nogmaals: het is mij niet mogelijk te zeggen, wat Saturnus voor elke mens in het bijzonder zal
betekenen. Maar ik kan wel een juist beeld geven van hetgeen hij in het algemeen doet. Laat
mij daarom proberen enkele van de algemene werkingen van Saturnus zo exact mogelijk op te
sommen.

Alle bestaande situaties worden dermate verscherpt uitgebeeld, dat, waar een conflict is, dit tot
uiting zal komen en het zoeken naar een oplossing daarvoor onvermijdelijk wordt.

Waar een begrip van waarde bestaat, bij een groep of zelfs bij een eenling, zal dit begrip van
waarde en eigenwaarde metterdaad moeten worden uitgedrukt, dan wel zal men in strijd met
zichzelf komen te verkeren en aan zichzelf ten onder gaan.

Degenen die geestelijk tekort zijn geschoten, ervaren een steeds sterker wordende druk. Zij
kunnen kiezen tussen compenseren en dus geestelijk opeens zeer actief worden en zeer veel
doen, dan wel aan eigen negativisme ten onder gaan. Zij, die geestelijk positief zijn, zullen
echter onder deze invloeden vele remmingen, die tot op dat ogenblik voor hen bestonden, zien
wegvallen, zodat zij hun krachten juister en minder beperkt kunnen ontplooien.

Saturnus brengt hier en daar wel een ziekte mee. Toch zou je kunnen zeggen dat Saturnus de
mens, de mensheid en de wereld alleen wijst op die punten, waarop reeds een zwakte bestond.
Anders gezegd: ziektebeelden die onder Saturnus ontstaan, zijn in feite alleen de kenbaar
wordende symptomen van een reeds langer bestaande situatie.

Saturnus ontwikkelt ten goede. Daar, waar kracht aanwezig is, betaalt Saturnus eerlijk en op-
recht ook rente daarvoor. Waar is, geeft hij bij. Daar waar te veel kracht verbruikt wordt, eist
Saturnus echter zijn renten op en neemt dus nog meer kracht weg.

Kosmisch gezien betekent de Saturnusinvioed voor het daardoor getroffen deel van de ruimte,
de noodzaak fouten op te sporen en ongedaan te maken. Daar, waar dit mede de situatie van
sterren en planeten betreft, moet worden aangenomen dat een aantal correcties ontstaan, ook
binnen deze arm van het melkwegstelsel. Daarnaast bevindt zich een reeks sterren in de baan
van deze inviloed, die zich m.i. niet tot evenwicht kunnen herstellen. Na rond vier jaren zal dan
ook wel een nova worden gemeld. Er zijn meer van deze gevallen te verwachten, maar de tijd
waarop deze op aarde kunnen worden waargenomen, ligt verder in de toekomst. Eén is er die,
naar ik meen, over rond 50 jaren op uw wereld kenbaar zal worden.

Ook hier is dus sprake van een correctief ingrijpen. Ik wil echter niet al te ver op de mogelijk-
heden en ontwikkelingen ingaan binnen het kader van deze inleiding. Slechts een ding wil ik u
nog duidelijk stellen: Of u dit nu wilt of niet, u zult onder deze invloed veranderen. Of die
verandering ten gunste of ten ongunste uitvalt, bepaalt u echter zelf. Besef verder, dat u aan
bepaalde gebeurtenissen, die door Saturnusinvioeden worden veroorzaakt, eigenlijk al gewend
bent. Zeker, nu hebben weer 20 mensen elkaar doodgereden, maar zoiets komt wel meer voor.
En er zijn weer opeens heel wat vliegtuigen gekaapt. Dat was in het verleden ook zo, maar dat
het in zo grote aantallen in enkele dagen gebeurt, valt u niet op. U ziet vaak de dingen niet meer
die Saturnus veroorzaakt, omdat u “er al zoveel van hebt gezien”. Maar juist in deze tijd eisen
ook dergelijke gebeurtenissen van u een reactie en als het even kan een positieve reactie.

U kunt niet ontkomen aan deze invloed, zo min als uw wereld daaraan kan ontkomen. Maar het
is mogelijk, al wat in deze periode gebeurt, ten gunste te keren. Indien ik nog een oplossing
voor de problematiek, die Saturnus met zich brengt, mag suggereren: Besef, dat u niet meer of
minder bent dan uw medemens. Aanvaardt elke mens als uw broeder.
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Verhef u niet op uw rechten, uw bezit, of uw macht, maar deel dezen met uw naasten. Wees
vrij, maar besef uw aansprakelijkheid tegenover eenieder.

Door op deze wijze te reageren en zo mogelijk ook anderen er toe te brengen zo te reageren,
zult u datgene wat Saturnus nu schijnbaar als verstoring teweeg heeft gebracht, kunnen om-
buigen tot een eerste begin voor een Aquariusmaatschappij, die zich op deze aarde moet
kristalliseren binnen 200 jaren.

Indien u onmiddellijk commentaar hebt, kunt u dit geven.

Vraag: Kunt u iets zeggen over Saturnale invloeden op ziektebeelden positief en negatief?
Antwoord: De invloed van Saturnus is nogal negatief, zodra het kringloopstoringen, stofwis-
selingskwalen e.d. betreft. Dezen zullen dus meer en feller tot uiting komen. Het schijnt mij te
betekenen, dat reuma, hart en vaatziekten in de periode waarin Saturnus domineert, dus eerder
en feller op zullen treden. Wat overigens niet betekent dat zij door Saturnale invlioeden worden
veroorzaakt. Bij vele patiénten zullen wij echter door de invloed van Saturnus met depressiviteit
geconfronteerd worden. Zoals u weet is elke psychische depressie schadelijk voor elke vorm van
therapie. Het betekent zelfs, dat geneesmiddelen geen reacties wekken dan wel onjuiste
nevenreacties veroorzaken. Wat inhoudt, dat men in een periode als de huidige zeer sterk
rekening zal moeten houden met de psychische gesteldheid van de patiént. Deze kan immers
bepalend zijn voor de mogelijkheid een genezing tot stand te brengen.

Verder kan een in verhouding kleine belasting van het organisme fouten tot uiting brengen die
reeds enige tijd bestonden. Wij zullen dus in een dergelijke periode met veel oud zeer worden
geconfronteerd. Vervelend zijn de gevallen die reeds 10 of 20 jaar geleden ontstonden en toen
nog geredresseerd hadden kunnen worden, maar eerst onder deze invloed tot uiting kwamen.
De medicus kan in dergelijke gevallen alleen maar wat bijspijkeren, maar aan de kwaal zelf is
niet veel meer te doen. Dus gevallen, waarbij de symptomen eerst nu hinderlijk worden ofschoon
de kwaal reeds lange tijd aanwezig is.

Ook de medicus zelf ondergaat de Saturnusinvioed en is in zijn instelling zowel als diagnosen
negatiever dan anders. Wat kan betekenen, dat hij geneigd is eigen belangen te laten prevaleren
boven die van zijn patiénten. Overigens wordt dit laatste vaak niet eens als zodanig beseft. Maar
het betekent wel, dat in deze periode medici eerder in conflict komen met de ethiek van hun
beroep en mogelijk zelfs met de medische tuchtraad.

Vraag: In de Oudheid kende men de z.g. Saturnalién. Staat dit in verband met het inzicht

in deze zaken, dat de mensen toen reeds hadden?
Antwoord: Het had net zoveel te maken met het inzicht van de mens in de invloeden van
Saturnus, als carnaval te maken heeft met het inzicht van de mens in het lijden van Christus.
Er is wel een verband te vinden, maar dit is toch wel uitermate vaag. De Saturnalién waren
eigenlijk een mogelijkheid om, met rituele achtergronden, tot een zich uitleven te komen. Wat
niet betekent, dat het hoofdzakelijk gelagen waren. Sommige plechtigheden waren zelfs een
soort inwijding. Maar het was toch wel een mogelijkheid, allerhande spanningen bij bv. de slaven
en vrouwen op te heffen. De plaats van de vrouw was bv. in de Romeinse maatschappij een
geheel andere dan u zich voor kunt stellen. Voor haar was het gewoon een zegen, zo nu en dan
eens uit te kunnen barsten en niet alleen maar de waardige matrone uit te moeten hangen. Bij
verdere ontleding blijken veel van de Saturnalién of de daarbij voorkomende riten en gebruiken
overblijfselen te zijn van vroegere vruchtbaarheidscultussen, zonnedienst en zonne-inwijding
plus een verering van de tijd.

Vraag: Waarom spreekt u hierbij van zonne-inwijdingen? Wat waren dat?
Antwoord: Een moeilijk volledig te beantwoorden vraag. Het gaat hierbij om inwijdingen die
gebaseerd zijn op de ontmoeting met een innerlijk licht. Voor de mens betekent dit een totale
verandering van zijn instelling en visie op de wereld door het verliezen van bepaalde
eigenschappen, visies en begrenzingen. Wij kennen in dezelfde periode overigens inwijdingen
der elementen, zoals die o.m. ook in Egypte voorkwamen.
9
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De z.g. Pyramide inwijding omvatte ook de beproeving door de elementen. De titel ‘herboren
Osiris’ was een rangaanduiding, de proef lag in confrontatie met de elementen en de angst.
Confrontatie met het licht in de zonne-inwijding is een verliezen, niet een overwinnen, en wordt
wel omschreven als een verteerd worden en als Phoenix herboren verdergaan met een geheel
nieuw besef in een wereld, die voor jou geheel nieuw is geworden.

Vraag: Het geweten wordt ook als saturnale functie aangeduid. Kunt u ons daarover nog

iets meer zeggen?
Antwoord: Ik meen dat hetgeen daaronder algemeen wordt verstaan niet als ressorterend onder
Saturnus mag worden beschouwd, omdat het grootste deel van dit z.g. geweten het resultaat is
van een dressuur die bij de geboorte begonnen is. De concepten van goed en kwaad zijn
gemeenlijk sociale concepten, eventueel religieus versterkt. Er is dus in het merendeel van de
werkingen van het geweten geen sprake van een persoonlijke erkenning omtrent goed en kwaad.
Maar indien u alleen over deze zuiver persoonlijke erkenning zou willen spreken, onafhankelijk
dus van hetgeen men u op de wereld leert en wat u door anderen gezegd wordt, zo is dit
inderdaad een van de krachten in de mens, waarbij Saturnus als regent hiervan kan worden
beschouwd.

Vraag: Saturnus kan toch ook de grote vormgever zijn in de kunst?
Antwoord: In die functie werkt hij wel zeer abstract. Saturnus in de kunst is bv. Mondriaan.

Maar met dit alles wordt het toch langzaam wel tijd om even te gaan pauzeren. Na de pauze
ben ik weer beschikbaar. Misschien hebt u nog wel een paar vragen. En wanneer een ander soms
zegt: Hoe kom je er bij, laat je niet storen. Want ook daarop komen soms nog weleens goede
antwoorden.

Goedenavond.

BEANTWOORDING VRAGEN

Zo vrienden, daar ben ik weer. Wij zullen verder gaan met de vragen.

Vraag: Kan men de boeken van Chandu over astrologie als wetenschappelijk voldoende
gefundeerd beschouwen?
Antwoord: Ik meen dat men de gehele astrologie tot op heden niet als wetenschappelijk
gefundeerd mag beschouwen.

Vraag: Is wetenschappelijk in dit geval hetzelfde als waar?
Antwoord: Wetenschappelijk is niet altijd hetzelfde als waar. Wetenschappelijk is n.l. ook een
vergissing die echter dermate overtuigend en met bewijzen wordt gebracht, dat eenieder aan-
neemt dat het geen vergissing meer is.

Vraag: Maar kan men deze boeken serieus beschouwen?
Antwoord: Indien u er interesse voor hebt, kunt u dit zeker doen. U kunt er heus wel het een en
ander uit leren. Maar alleenzaligmakend zijn zij zeker niet.

Vraag: Wat duidt de conjunctie van Saturnus met de zon aan?
Antwoord: Volgens mij is dit niet zonder meer te zeggen, omdat daarbij alle andere relaties
beschouwd dienen te worden. Algemeen betekent het echter een crisis in het leven van de
betrokken persoon, gepaard gaande met een verandering op het levenspad. Stel dat hierbij een
driehoek Neptunus optreedt. Dan kunnen wij al iets meer zeggen: er is sprake van een zeer
sterke geestelijke verandering, die een inwijding kan betekenen, of een psychische ineen-
storting.
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Vraag: Is de kosmische kracht te zien als de rassegeest Jahweh in de joodse godsdienst?
Antwoord: Er is wel enige overeenkomst. Maar Jahweh is een figuur die mede door mensen
geschapen is. Als zodanig kan hij een uitbeelding zijn van de kosmische Saturnusinvioed, zonder
daaraan hiermee identiek te zijn. Saturnus heeft enkele aspecten die wij bij Jahweh terugvinden
zoals: Onze God is een toornige God, onze God is een rechtvaardige God. Men zal zelfs nog
verder kunnen gaan en stellen dat Saturnus een verlichtende invloed heeft op een positiegericht
mens, terwijl ook Jahweh spreekt door zijn uitverkorenen. Er zijn dus zeker overeenkomsten te
vinden. Maar ik meen dat men zelfs te ver gaat, wanneer men spreekt over de rassengeest
Jahweh. Hij is eerder een groepsgeest. Wel is er een rassengeest van de Semitische volkeren,
die echter niet gelijk is aan Jahweh. Wij kunnen verder constateren dat zelfs de Semitische
rassegeest zodanig gevoel voor humor heeft dat dit niet kan stroken, zelfs met de kosmische
Saturnusinvloeden, daar bij Saturnus juist dit werkelijk gevoel voor humor geheel ontbreekt.

Vraag: Maar hij is toch een facet van het Ene?
Antwoord: Inderdaad. Indien wij dit willen, kunnen wij alles herleiden tot het Ene. Maar daar wij
nu eenmaal geneigd zijn de facetten als afzonderlijk of zelfs als afzonderlijke personen te
beschouwen, kunnen wij hoogstens stellen, dat Jahweh de groepsgeest is die optreedt voor het
joodse volk bij zijn ontstaan en daarna. Het lijkt mij echter niet juist om te stellen, dat dit facet
van het Ene zoveel gemeen lijkt te hebben met bv. Saturnus, dat het wel hetzelfde zal zijn.

Een van de grootste fouten, die wij plegen te maken, is wel onze neiging om beperkte begrippen
die wij kennen, te herleiden tot andere begrippen, waarbij wel rekening wordt gehouden met
overeenkomsten, maar niet met de eveneens kenbaar zijnde verschillen. Wanneer wij willen
differentiéren, moeten wij elk verschillend wezen enz. ook als zodanig erkennen, wetende dat in
de kosmos al deze zaken slechts facetten zijn van de ene Kracht, maar gelijktijdig beseffende
dat zij zich allen voor ons als verschillende wezens tonen en uiten, zodat volgens ons begrip de
beste resultaten te bereiken zijn door de facetten inderdaad als afzonderlijke waarden te zien.
Ik meen dat vele kosmische waarden voor de mensheid teloor dreigen te gaan, doordat mensen
ze zijn gaan interpreteren. Wat eveneens geldt voor de grondwaarheden van menige religie.

Vraag: Beschouwen de joden Jahweh als God?

Antwoord: Niet geheel. Hij is eerder een attribuut. Ik meen dat Jahweh voor hen de uitdrukking
is van een leidend principe. Maar achter dit principe gaat een andere, algemene en grote God
schuil wiens naam geheel niet genoemd wordt - dus ook niet in Jehova en Adonai, die eveneens
aspecten van deze God aanduiden. Volgens overlevering zouden enkelen de geheime naam
kennen van de Kracht achter de uitingen. Wel wordt de term Schaddai gebruikt, maar dit is een
aanduiding van de Ene Kracht, niet de naam. Indien u verdere uitleg wenst, kunt u beter eens
gaan praten met een joodse theoloog. Indien u de juiste treft, zal hij u vertellen dat de werkelijke
naam het onuitspreekbare is en dat alleen het hoemen van deze ware naam enorme krachten
los zou maken, die de wereld zouden kunnen vernietigen. Hij zal daarbij vermoedelijk vermelden,
dat dit niet een algemene opvatting is, maar dat deze opvatting voornamelijk voorkomt bij
bepaalde sekten in het joodse geloof.

Vraag: Is Jahweh dan een aparte entiteit of iets wat in de loop der tijden door het volk is

opgebouwd?
Antwoord: Ik meen, dat wij Jahweh mogen beschouwen als een soort Dschjinni, een soort met
een elementalen verwante geest, die is opgetreden als leidende kracht voor het joodse volk en
hiertoe waarschijnlijk werd gebracht door bepaalde riten van Mozes. Deze bezat immers
magische kennis, zodat deze eerste fase zelfs nog samenhangt met de Egyptische magie. De
entiteit die nu Jahweh wordt genoemd, is volgens mij vanaf dit ogenblik een dienende kracht,
gebonden aan een hogere macht, die zich door Mozes manifesteert. Mogelijk is er sprake van
een soort samenvloeien van deze beide krachten. Dit zou dan zijn geweest op het ogenblik dat
Mozes van de berg afdaalde. Voordien zou dan de leidsman van het volk een natuurkracht zijn
geweest, daarna zou hij opeens het voertuig van een hogere kracht zijn geworden, optredende
als groepsgeest en zo de belangen van zijn volk beschermende ten koste van alles en met
minachting van alle rechten en mogelijkheden van andere volkeren.
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Vraag: Kan de wet van karma nog geplaatst worden in verband met Jehova?

Antwoord: Wanneer je Jehova als de leidende en vooral de rechterlijke kracht beschouwt, is hij
inderdaad het middelpunt van de weegschaal, waarop de daden worden gewogen. Hij is dan het
punt tussen licht en duister, tussen goed en kwaad, maar ook tussen oorzaak en gevolg, het
centrum, waarin alle waarden elkaar ontmoeten. Zo beschouwd zou hij het rustpunt, het punt
van bevrijding kunnen zijn, waarover wij spreken, wanneer wij karma bezien. Toch lijkt het mij
erg moeilijk Jehova, die uiteindelijk een joodse god is, zonder meer in verband te brengen of
zelfs te beschouwen als verpersoonlijking van karma, dat immers weer uit de Dharmische
beschouwing in het hindoegeloof is voortgekomen.

Vraag: Kronos en Saturnus zijn, volgens de ouden, identiek. Betekent de invloed van
Saturnus dan dat ons tijdsbegrip gaat veranderen?
Antwoord: Saturnus en Kronos zijn in de mythologie praktisch identiek. Daarnaast zijn er echter,
mogelijk voornamelijk door verschillende vormen van verering, verschillen in de verhalen te
vinden, zodat in de mythologische verhalen niet zonder meer en altijd gesteld kan worden dat
Kronos geheel dezelfde is als Saturnus. Saturnus staat a.h.w. dichter bij de mens dan Kronos.

Laten wij de mythologie buiten beschouwing, dan kan wel worden gesteld, dat voor dit deel van
de ruimte Saturnus eveneens als heer van de tijd kan worden beschouwd. Men mag dan ook
stellen dat hij de regelmaat van het leven bepaalt. Nadruk op deze regelmaat zowel van de
verstoring daarvan zullen m.i. dan ook scherper tot uiting komen wanneer Saturnus regeert. Ik
ben echter niet van mening dat de tijd als menselijke maatstaf zich kan wijzigen. Daar komt nog
bij dat tijd in feite de vierde dimensie is, waarin het menselijk bestaan mede kan worden
uitgedrukt. Wat ons nog veel verder van huis brengt, want dan zouden wij moeten stellen dat
Saturnus in feite de verbinding vormt tussen de betekenissen van momenten. Nu meen ik in
enkele opzichten Saturnus inderdaad wel deze werking toe te mogen kennen, daar hij, rechter
zijnde, alle feiten samenbrengt, alle krachten samenvoegt en zo de tegenstellingen tot oplossing
brengt, op welk ogenblik wij hem dan weer de beul noemen.

Vraag: (Onverstaanbaar).
Antwoord: Als wij uitgaan van de tijd zou ik ja kunnen zeggen, omdat de tijd alle vorm-
veranderingen die de mens ervaart mee zal bepalen. Maar wanneer je zegt, dat Saturnus als
een vormveranderende kracht moet worden beschouwd in alle betekenissen van het begrip,
moet ik neen zeggen: Saturnus verandert niet. Hij confronteert waarden met elkaar, maar
verandert ze niet. Hij maakt veranderingen mogelijk zonder deze veranderingen vanuit zichzelf
te origineren.

Ik meen dat wij hiermee wel door de vragen heen zijn. Sommigen zullen nu wel een zucht van
verlichting slaken. Het betekent echter ook, dat wij nog even tijd over hebben. Ik heb u over de
werkingen en invioeden wel het een en ander gezegd, maar heb zo het gevoel dat wij met enig
nut daarop nog wel wat verder in kunnen gaan.

WERKINGEN EN INVLOEDEN VAN SATURNUS

Elke mens draagt in zichzelf een band met elke planeet, zoals u weet. Dit wordt in de horoscoop
ook duidelijk tot uitdrukking gebracht, al zal de wetenschap dit eerder verwerpen dan
aanvaarden. Wanneer Saturnus in een bepaald huis van een geboortehoroscoop staat, zo
betekent dit ook, dat de mens, wiens horoscoop dit is, de invloed van Saturnus het sterkste in
het vlak, dat door het huis, waarin de planeet staat, wordt aangeduid, zal ondervinden.

De wijze, waarop een heerschappij van Saturnus tot uiting komt, werkt zich voor ons allen dus
verschillend uit. Bij de een in vriendschappen, voor de ander in geld, voor een derde in sociale
relaties, religieuze ervaringen e.d. Wij moeten begrijpen dat die verschillen voortkomen uit het
verschil in harmonie, afstemming en uitingsmogelijkheid van het wezen.
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Dit betekent echter nog niet, dat daarbij de kracht van Saturnus voor een ieder en in het geheel
een andere zal zijn. Elke werking van Saturnus voor het geheel, onverschillig hoe deze voor en
in ons weerkaatst wordt, is voor allen gelijkelijk sterk. Zij heeft voor allen dezelfde inslag.

Wanneer wij bv. naar Saturnus in deze tijd zien, zo weten wij ook dat onredelijkheid een van de
grote conflictwaarden is, die door zijn kracht in de gehele wereld tot uiting komen. Dit is een
kracht die van Saturnus uitgaat, niet als onredelijkheid, maar eerder als een noodzaak tot
standpuntbepaling. Iets waarvan de meeste mensen, wanneer dit zelfstandig dient te
geschieden, niet al te veel kaas gegeten hebben. De gehele wereld ondergaat dus deze
inwerking. Maar de een zal door zijn eigen reacties de weerslag voornamelijk ondergaan op
gebied van gezondheid, de ander in zijn huiselijke omstandigheden, een ander weer in
levenskracht, religie, of een ander facet van zijn bestaan. De verschijnselen zijn het gevolg van
de reactie van het individu op de overal aanwezige en steeds gelijke kracht.

Indien men de werking ontdekt, zal men zich, om de werking van Saturnus juist te kunnen
begrijpen, zich niet af moeten vragen op welk gebied lag de werking - dit is immers een zuiver
persoonlijke reactie - maar: hoe sterk was die invloed en wat betekent zij in feite? Dan zult u
kunnen beseffen dat diezelfde kracht overal elders eveneens actief was. Wat meer is, je beseft
dan dat je die invloed ook kunt aflezen in elk dagblad, dat zij meeklinkt in elk radioprogramma
enz. ja, deze werking zelfs kunt aflezen uit de gedragingen van de mensen op straat.

Een je bewust worden van deze werkingen heeft zekere voordelen. Niet, dat je jezelf nu zonder
meer daaraan kunt gaan onttrekken. Maar je kunt gaan begrijpen wat zich werkelijk afspeelt en
door dit begrip juister reageren. Wanneer de Saturnusinvloed u voor een keuze stelt, dan eist
die keuze van u een snel reageren, een onmiddellijk ingrijpen. Anders is 't reeds gebeurd, is uw
kans om invloed uit te oefenen reeds voorbij. Wees dus bereid om snel te reageren en wees in
een dergelijke periode dan maar eens niet al te voorzichtig.

Wanneer wij ontdekken dat Saturnus op bepaalde momenten alle bestaande conflicten ver-
scherpt tot uiting doet komen, betekent dit voor ons dat wij die conflicten scherper zullen
beseffen. Maar de invloed herkennende, zullen wij zelf niet onnodige conflicten scheppen en snel
maar vooral met een vermijden van alle openlijke strijd, zullen reageren op onze erkenningen.

U zult zich misschien afvragen of die werkingen van Saturnus allen afzonderlijk te noemen
zouden zijn en zouden kunnen aanduiden hoe en wanneer elk van die facetten tot uiting zal
komen. Dit is helaas niet mogelijk: de Saturnusinvloed is een complex geheel, dat steeds in zijn
geheel tot uiting komt, maar waarbij voor ons sommige aspecten tijdelijk op de voorgrond treden
als gevolg van onze toestand, bewustzijn, harmonie. Misschien zou ik het zo kunnen zeggen: Er
is een schijf, die een andere schijf geheel zou kunnen beroeren, maar door wankelingen in een
der schijven nu eens het ene deel, dan weer het andere deel van de tweede schijf beroert, maar
zelden gelijktijdig het geheel. Deze wankelingen worden door het bewustzijn van de mens
veroorzaakt, niet door wijzigingen in het werken van Saturnus. Wij kennen echter daarbij de
volgende in uw wereld veel voorkomende facetten van Saturnusinvioed: Wetsconflict. Regels
blijken niet hanteerbaar of algemeen geldig. Dat kan zowel religieus voorkomen als in de
maatschappij of de wetenschap. Het kan ook voorkomen in uw eigen leven met betrekking vooral
tot uw eigen gewoonten. Wanneer u dit constateert, moet u zich zo snel mogelijk van alle
starheid ontdoen en u aanpassen. Anders komt u met de brokken te zitten.

Een tweede conflictwaarde die Saturnus scherp naar voren pleegt te doen komen, noemt men
wel: erkenning van nulwaarde. Wij zien de dingen wat anders en realiseren ons bv. dat veel van
hetgeen wij hoge wijsheid achtten of zeer op prijs hebben gesteld, in feite niets betekent. Als
wij dit erkennen, kunnen wij het niet zonder meer aanvaarden en hebben de neiging te
vernietigen. Wij dienen deze neiging niet te volgen. Wel kunnen wij, maar dan bij voorkeur wat
later, na rijp beraad, ons besef gebruiken om ons eigen leven opnieuw in te delen en daar waar
wij faalden of ons vergisten, een nieuw begin te maken. Hierdoor is er een positieve ont-
wikkelingsmogelijkheid. In het andere geval komt het tot brokken, waar je later niets meer aan
kunt doen.
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Een aspect dat eveneens onder invioed van Saturnus zeer veel voorkomt, is de plotselinge
onachtzaamheid. Er komt onder deze inwerking vaak een ogenblik dat wij geneigd zijn ons zeer
sterk op een enkel punt te concentreren. Wanneer wij weten dat Saturnus domineert, moeten
wij trachten deze neiging te weerstaan. Want deze concentratie, hoe goed zij op bepaalde
ogenblikken ook moge zijn, komt onverwacht, ook wanneer men zijn aandacht in feite op andere
of meerdere punten zou moeten richten. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, zowel in het verkeer, het
zakenleven, als vele andere gebieden. Op het ogenblik dat je je te zeer op een enkel punt richt,
kun je niet meer snel reageren, heb je geen voldoende controle meer en kun je niet tijdig en
juist reageren. U kan voor uzelf en anderen veel onnodig leed en veel schade voorkomen door
te beseffen dat u voor alles aandacht dient te hebben. Men mag zich niet op het een of andere
geheel concentreren, tenzij dit de enige taak en het enige doel van het ogenblik is.

Een inwerking die juist in deze periode sterk op de voorgrond kan treden is verder de neiging
tot verdedigen. Men zou hier misschien beter kunnen spreken over defensieve agressie. Wij
vragen ons vaak niet af wat wij verdedigen of waarom wij verdedigen, maar doen dit eenvoudig
en zonder verder nadenken ten koste van alles. Wanneer een dergelijke tendens optreedt is men
zelfs bereid een ander dood te slaan om te voorkomen dat hij op een slak trapt, die men zijn
eigendom noemt. Wat natuurlijk onzin is, daar de verdediging in geen enkele verhouding meer
staat tot de mogelijke agressie van anderen. Wij moeten begrijpen dat, zolang Saturnus regeert,
wij geen exacte waardebepaling tot stand kunnen brengen in een kort ogenblik. Wij moeten ons
van alle directe agressie onthouden en ons ook niet onmiddellijk verdedigen, maar eerst con-
stateren waar en hoe de aanval is ingezet.

Een punt dat misschien ook voor u interessant kan zijn: Saturnus heeft, zoals overigens ook de
maan, vaak invloed op het droomleven van de mens. Hierin zal Saturnus de mens vreemd
genoeg voornamelijk confronteren met zijn nog niet ontwikkelde mogelijkheden en gaven. Als u
dus droomt van tovenarij, zo betekent het in een dergelijke periode waarschijnlijk dat u wel
magische vermogens hebt, maar dat u deze niet gebruikt. De droom duidt dus niet aan wat u
bereikt hebt, maar wat u zou kunnen bereiken. Onthoud je iets van dergelijke dromen, treffen
zij je sterk, overweeg dit dan eens en vraag je af, wat het verschil is tussen droombeeld en
heden. Je zult dan vaak beseffen, hoe je meer positief kunt werken of reageren. In dat geval zal
de invloed van Saturnus vaak een steun vormen voor je bestrevingen.

Saturnus op zich, dat mag ik hieraan wel toevoegen, is magisch van aard. Verder wil ik u erop
wijzen, dat Saturnus juist door zijn absolute betrouwbaarheid voor de mens, die op een
dergelijke consequentie niet pleegt te rekenen, vaak onbetrouwbaar lijkt te worden. Zo maken
juist de perfectie en regelmaat, waarmee de Saturnusinvloeden optreden, het voor de mens
ongeloofwaardig, dat bepaalde invioeden - die de onwetende toeval noemt - zich dermate
regelmatig zullen herhalen. Onthoudt dus: wanneer Saturnus regeert, zij het in uw horoscoop,
zij het meer algemeen, hebt u te maken met een langwerkende en praktisch constante invloed.
Je moet dan ook je hele leven op die invloed instellen en kunt niet volstaan, met een daar even
en voor een enkele maal iets aan of mee te doen. Dat is erg belangrijk, omdat je dan in staat
bent met die inwerkingen te leven en er beter mee te worden. Maar heel veel mensen ontdekken
wel een Saturnale invloed, maar denken nadat zij er even iets aan gedaan hebben, dat het nu
wel afgelopen zal zijn. Die mensen zijn zo dwaas als iemand die bij een hevige regenval zijn
paraplu even opendoet en daarna onmiddellijk weer sluit met de woorden: het regent wel weer
erg, maar de paraplu is even open geweest, dus ik zal wel niet meer nat worden.

Met deze dingen kunt u beter rekening houden. Verder wordt mij gevraagd u erop te wijzen dat
de onledigheid, die heel vaak onder de invloed van Saturnus naar voren pleegt te treden,
gemeenlijk het resultaat is van de onwil, de noodzaak tot verdergaan te erkennen. Ik zou dit
laatste niet zelf genoemd hebben. Maar men is inderdaad onder deze invloed vaak geneigd
geestelijke en andere invloeden over het hoofd te zien, noodzaken en krachten van geestelijke
aard, zowel als stoffelijke verschijnselen naast zich neer te leggen, ofschoon iemand met enig
begrip toch het belang daarvan wel degelijk zou moeten begrijpen.
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De mens die onder de invloed van Saturnus een erkennen van ontwikkelingen, invioeden en
noodzaken afwijst, komt tot een zinledigheid van zijn bestaan. Dit kan u mogelijk ook helpen
om te beslissen, hoe u dadelijk zult kiezen. Degenen die de meeste kreten slaken, weten
gemeenlijk niet wat zij werkelijk moeten doen. Degenen die exact weergeven wat volgens hen
noodzakelijk is, kennen gemeenlijk de situatie beter en weten in ieder geval wat zij willen gaan
doen. Indien zij geen loze kreten aanheffen, maar uit blijven gaan van hun gestelde programma
alleen, kunt u aannemen, dat dit programma niet alleen een politiek werkstuk is, maar berust
op wel degelijk besefte waarden en mogelijkheden. De mensen die zo reageren, zijn te verkiezen
boven de anderen, omdat zij reeds nu weten in welke richting zij kunnen en zullen gaan werken.

Voor kerken e.d. geldt ditzelfde ook. Wanneer men u vaag spreekt over de noodzaak je als
christen te gedragen of zo, leg de toespraken maar naast je neer. Wanneer men u echter
duidelijk maakt, wat christendom werkelijk betekent onder deze condities en in deze tijd, luister
dan goed, want dan hebt u te maken met iemand die weet waarover hij het heeft.

En voor u mij verwijt loze kreten te hebben geslaakt: Ik heb weliswaar populair gesproken, maar
vele feiten naar voren gebracht. Ik meen dat u daaraan meer hebt, dan aan een theoretisch veel
interessanter en veel langer betoog. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedenavond.

d.d. 4 november 1972
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