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GROTE KRACHTEN UIT DE KOSMOS

10 augustus 1962
Goedenavond, vrienden.

Aan het begin van deze avond wil ik u er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar
zijn. Het is belangrijk, zelfs noodzakelijk, dat u zelfstandig nadenkt. Immers: alleen op deze
wijze kan - dus door uzelf - de juiste aanpassing gevonden worden aan deze tijd en kunt u
komen tot een maximale geestelijke bewustwording. Op deze avond wil ik met u spreken over
de ontwikkelingen, die plaats vonden aan de hand van:

GROTE KRACHTEN UIT DE KOSMOS

Wanneer wij op het ogenblik uw wereld oppervlakkig bezien, lijkt zij ons een moeilijk, zo niet
hopeloos, geheel te zijn. Menigeen onder u zal deze oppervlakkige vaststellingen eveneens
hebben gedaan en in dit opzicht de gevoelens van velen in de geest delen. Er zijn gelukkig in
dergelijke beschouwingen niet zichtbare of mede opgenomen krachten en invloeden, die steeds
sterker kenbaar naar voren treden.

Toen uw jaartelling wederom met een cijfer verhoogd werd, trachtten wij in de afgelopen
maanden u een overzicht te geven van onze verwachtingen voor de toekomst. Naar ik meen,
zijn wij daarin redelijk geslaagd en zijn onze verwachtingen grotendeels reeds vervuld. Slechts
waar het onze voorspelling omtrent het weer betreft, is een deel van onze verwachtingen -
vooral wat Nederland betreft - beschaamd. Ons overzicht betrof een reeks van stoffelijke
ontwikkelingen, waarin - zoals u bekend zal zijn - steeds nieuwe invloeden kunnen optreden,
zodat vooral, waar onverwachte factoren een rol gaan spelen, een wijziging van de condities
verwacht kan worden.

U reageert z6 op hetgeen ik zeg omtrent deze weervoorspelling? Mag ik u er dan aan
herinneren, dat in meerdere delen van Europa en andere gebieden op het noordelijk halfrond -
als bv. N-Amerika - op het ogenblik de heetste zomer sinds vele jaren wordt beleefd? Ook de
door ons voorziene droogte was aanwezig, doch ging helaas gepaard met stormwinden. De door
ons voorziene condities waren dus wel degelijk aanwezig, maar kregen door niet voorziene
omstandigheden juist voor uw eigen land een andere betekenis. Na dit terzijde, lijkt het mij goed
te'verklaren, dat wij nog steeds enigszins optimistisch blijven, ofschoon ons optimisme t.a.v.
het verloop van de ontwikkelingen op aarde mogelijk voor een deel wordt veroorzaakt door ons
verlangen u allen gelukkig, gezond en steeds bewuster op uw wereld te zien werken en leven.
Ons optimisme omsluit zelfs de mogelijkheden van het klimaat en de ontwikkeling van de
gebeurtenissen, maar bestaat vooral wat betreft uw geestelijke ontwikkeling. Sta mij toe op
deze avond juist aan dit laatste de aandacht te schenken.

Sinds het eerste sterke ingrijpen van Aquarius - in februari - zijn reeds vele wijzigingen op aarde
kenbaar geworden. Deze veranderingen zijn voor de eenling, die geen voldoende overzicht over
het geheel heeft, schijnbaar onbelangrijk. Men ziet door de bomen het bos niet meer en zal als
een mens die tussen de bomen vertoeft, niet beseffen, hoe hevig de wind is, voor de kruinen
van de bomen beginnen te breken. Deze eerste invloed bleek vooral werkzaam te zijn in het
Nabije en Verre Oosten. De grote impulsen, die wij vonden in Pakistan, Iran en India - waar
reeds eerder positieve invloeden aanwezig waren - ontwikkelden zich dan ook snel. De
geestelijke invloeden en werkingen in het verre oosten, in Azi€, doen denken aan een olievlek.
Nieuwe inzichten en behoefte aan een nieuwe levenshouding blijken zich daarbij vooral naar het
noorden gelijkmatig, maar snel uit te breiden. Ook in het besloten rode China zijn deze
invioeden de laatste tijd steeds sterker kenbaar geworden. In West-Europa vinden wij een wat
aarzelende poging zich opnieuw te oriénteren. Deze invloed bleek vooral in de massa werkzaam,

1



© Orde der Verdraagzamen Stem van Gene Zijde (III)

maar beroerde reeds enkele exponenten, als voornamen van staat en kerk. In de USA werd -
vreemd genoeg - dankzij deze invloed geen enkel positief verschijnsel kenbaar, ofschoon een
ieder dit toch verwacht zou hebben. Integendeel, het materiéle aspect van deze kosmische
inwerking kreeg het karakter van een moeizaam geremde, maar niet te bedwingen regressie.
Deze teruggang zet zich nog verder voort en zal o.m. tijdens volgende crisisperioden de huidige
regering en de door haar gevolgde politiek in gevaar brengen.

Bedenk, dat er steeds weer grotere geestelijke veranderingen en nieuwe realisaties schuil gaan
achter de door mij genoemde meer stoffelijke verschijnselen. Sinds die dagen in februari gingen
reeds enkele kleinere crisissen aan de wereld voorbij. De crisisperioden, die zich in de komende
20 jaren met een zekere regelmaat blijven herhalen, zijn afwisselend positief en sterk negatief,
wanneer wij hun invloeden vanuit een meer geestelijk standpunt bezien. Een negatieve crisis
betekent voor de mens op aarde een wegvallen van energie, een verwarring van denken,
weerzin tegen het geestelijke binnen het Ik en een grote weerzin tegen alle banden en
verplichtingen. Als nevenresultaat zien wij bij zeer velen de neiging - haast onbewust overigens
- elke harmonische verhouding en relatie te verstoren en te verbreken. Dit alles gaat voor de
doorsnee mens gepaard met een hunkering naar iets, wat men zelf niet geheel weet te
definiéren. Het gevolg van een dergelijke invloed kan dan ook een reeks van irrationele
handelingen zijn. Daarnaast zal deze invloed vaak voeren tot het verwerpen van een bepaalde
stelling of lering, een verwaarlozen van, of een zich afwenden van geloof, geestelijke lering,
esoterisch systeem e.d.. Deze dieptepunten worden vanuit de kosmos veroorzaakt. Dergelijke
perioden zijn dus niet alleen afhankelijk van de stand van de planeten en worden niet gekoppeld
aan, of bedwongen door de bewustwording van de mens als zodanig. De mens, die in staat is -
door zijn hoger bewustzijn - zich in dergelijke perioden enigszins te beheersen, kan - dit geef ik
gaarne toe - deze werkingen althans grotendeels binnen zichzelf en voor zichzelf compenseren.
Maar ondanks deze compensatie blijft zelfs voor de geestelijk zeer bewusten de tijd traag en
moeilijk.

Wanneer wij daarentegen met een positieve periode te maken krijgen, schijnt het bewustzijn
van de mensen opeens geactiveerd te worden. Men ziet opeens meer, men denkt meer na, men
beseft sneller, ziet scherper de achtergronden en ziet veel verder achter de coulissen van het
leven, dan normaal. In een dergelijke periode is verder bij alle mensen een zich openstellen voor
geestelijke krachten haast normaal en zal een ieder die enigszins sterk gelovig is, danwel
geestelijk enigszins bewust, met zekerheid verwacht worden. Voor deze mensen zal dan de
invloed verder kenbaar worden als een toenemende belangstelling voor de krachten binnen het
eigen Ik, een toenemende lust tot en belangstelling voor studie op allerlei terrein. Gelijktijdig
blijken de meer bewusten vooral in verhevigde mate naar harmonische banden met de wereld te
zoeken. Daardoor kan tijdens dergelijke perioden tussen sferen en wereld een soort zilveren net
gesponnen worden, dat op den duur, wanneer het sterk genoeg geworden is, geheel de wereld
zal kunnen bevrijden van haar - helaas nog vaak demonische - ongewenste neigingen.

De periodiciteit van de optredende positieve en negatieve crises ligt niet helemaal gelijk. De
negatieve invloeden keren op het ogenblik terug in een gestaffeld ritme van ongeveer 7
maanden tot c.a. 49 dagen. In de komende 20 jaren komen verder enkele verschuivingen - of
pauzes - in het ritme van ongeveer drie maanden voor. De positieve toppen liggen van ongeveer
1 maand na het optreden van de negatieve crisis tot ongeveer drie maanden daarna en kunnen
soms door een na 49 dagen zich herhalende negatieve invloed ten dele gecanceld worden.
Daarnaast toont de positieve werking een tweede ritme, dat veelbelovend en hoopgevend is.
Telkemale, 69 dagen na het optreden van een crisis of verschijnsel, treedt een algemeen
werkende drang tot samenwerking en harmonie op, welke rond 3 dagen aanhoudt. In de
praktijk zal dit er op neer komen, dat elke 3 maanden een periode optreedt, waarin de doorsnee
mens niet alleen geneigd zal zijn tot grotere harmonie en samenwerking met anderen, maar
tevens in staat zal zijn hogere leringen te aanvaarden en te ontvangen.

Nu vraagt u zich misschien af, waarom deze kosmische invloeden optreden en waardoor de door
mij genoemde ritmen ontstaan zijn. Helaas kan ik u geen volledige uitleg hierover geven, daar
bepaalde waarden en werkingen zich ook onttrekken aan ons vermogen tot ontleden. U bevindt
u op het ogenblik in de branding van een oceaan van Aquarius invloed en, de golven hieraan
stuiten op de verharde en verstijfde invloeden van een ouder tijdperk. Onder invloed van de
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kosmische inwerkingen uit het Al ontstaat zo een branding, waarin perioden van eb en viloed
optreden. Voor de intensiteit van de golfslag - de invloeden - zijn verder de eigen reacties van
de zielen van de zon en van de aarde bepalend. Het feit, dat genoemde verschijnselen, zich
regelmatig voordoen en ook door uzelf ervaren kunnen worden, betekent nog niet, dat nu
onmiddellijk met de grote opbouw kan worden begonnen. Zolang er sprake is van sterke
negatieve perioden, zal het verwoestende aspect en het negatieve aspect in het menselijke
denken sterk op de voorgrond blijven treden. Een mens is nu eenmaal eerder geneigd de nadruk
te leggen op en aandacht te schenken aan negatieve waarden, dan om positieve waarden op te
merken, bewust te beleven en positieve krachten bewust in zich te ontvangen.

Toch, vrienden - en dit is voor ons in de geest een zeer heugelijk feit - blijkt telkemale een
aantal mensen aan het einde van een positieve periode aanmerkelijk meer positief geworden te
zijn. Zij zijn dan positief in de volgende zin: zij trachten niet door een z.g. hooggeestelijk leven,
zijn en denken, aan de stoffelijke ontwikkelingen, de stoffelijke werkelijkheid meer te ontkomen,
niet meer de ogen sluiten voor de werkelijkheid van het Ik, de mensheid en de tijd, waarin zij
leven, maar in het geheel van die waarden en verschijnselen een hogere bestemming erkennen.
De mensen beseffen dan, dat zij - levende, zoals zij doen en geplaats in de maatschappij, zoals
zij nu zijn - vanuit zich reeds een toenemende betekenis voor anderen kunnen krijgen.
Daarnaast volgt uit dit inzicht ook een steeds groeiend besef van de invloeden en krachten die
geheel de wereld, maar in hun eigen Ik beroeren en bewegen.

Wanneer ik de periode, die nu gaat komen, overzie, de periode van heden tot even voorbij 1967
zo ontdek ik verder, dat er twee enorme ontladingen van geestelijke kracht op deze aarde op
zullen treden. De eerste uitbarsting van kracht heeft geen bijzondere eigen kwaliteiten, maar
verstoort alle labiele evenwichten. Overal zullen de mensen plotseling ontwaken, wakker
geschud worden uit hun waan, dat een compromis blijvend mogelijk zou zijn. Hierdoor zullen zij
geneigd zijn eindelijk en werkelijk te volbrengen, wat zij tot dan toe slechts benaderd of
besproken hebben, zonder het in werkelijkheid om te zetten. Hierdoor zal allereerst het beeld
van de mensheid en het beeld van de menselijke gedachte - evenals de werkelijke situatie op de
wereld - voor een ieder beter kenbaar worden. Waar er voldoende positieve waarden reeds nu
op aarde bestaan, lijkt het ons aannemelijk, dat juist deze, gesterkt door deze, op zich niet
gerichte kosmische kracht, zich duidelijker en bewuster zullen leren uiten, terwijl zij met meer
nadruk en werkelijkheidszin dan voorheen, hun geestelijk werk zullen kunnen volbrengen.
Gezien de geestelijke superioriteit, die velen van hen bezitten, zullen zij - naar wij menen - dan
ook wel in staat zijn om de te bekrompen denkende materialistische mensen te overvleugelen.

Ik gebruik het woord "geestelijke superioriteit" niet gaarne, maar weet geen beter woord om
uitdrukking te geven aan een sterkere en meer bewuste verbondenheid met het Al. Zo kunnen
sterke indrukken veroorzaakt worden bij alle andere mensen door een juist en bewust gebruiken
van gedachtekracht. Deze gedachtekracht zal, gezien de optredende kosmische invloed, zodanig
suggestief zijn, dat de mensheid, die aan deze dingen niet gelooft en er niets van weet, er haast
onbewust door wordt meegesleurd. Deze gedachtekracht zal zeker positief zijn. Aanduidingen
van het tegendeel zijn op het ogenblik niet aanwezig. Maar zou de invloed van deze
gedachtekracht negatief zijn, dan is een chaos onvermijdelijk geworden.

De tweede explosie van krachten vindt plaats rond de overgang 1964 - 1965. Deze invloed heeft
geheel eigen inwerkingen en eigenschappen en is zonder meer positief, ongeacht de reacties
van de mensen. De grootste inwerkingen gaan in de richting van vriendschap, binding,
harmonie en bewustwording. Indien de eerste grote kracht, die opeens de aarde beroert, reeds
positief gebruikt is, zo zal de tweede ontlading die sterker is dan de eerste en bovendien zeer
sterk gericht is, de aarde zeker in staat stellen haar huidige verdeeldheid te overwinnen;
gelijktijdig zullen vele godsdiensten en esoterische systemen, die nu nog afgezonderd en zelfs
tegenover elkaar vijandig op aarde bestaan, gedwongen worden tot een steeds grotere
samenwerking. Er is voor hen dan geen andere uitweg meer denkbaar. Toch zal de nadruk in al
deze werkingen in de eerste plaats op het individu vallen. Juist in deze periode zal het de mens
zelf zijn, die zich de eigen weg moet kiezen. Juist de mens zelf zal - tegen alle wrevel en weerzin
ingaande - innerlijke lauwheid en lusteloosheid bestrijdende, moeten trachten alle negatieve
beinvloedingen te overwinnen en met gebruik van alle positieve fasen en krachten, meer te
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weten, sterker te worden. Dan immers zal de enkeling door een juist besef van eigen wezen en
eigen mogelijkheden er werkelijk toe bij kunnen dragen, dat de aarde herboren wordt.

Geloof mij, vrienden, de aspecten, die enige jaren geleden nog onverdeeld ongunstig schenen,
worden - ondanks alles - steeds gunstiger. In dit verband wijs ik u er nogmaals op, dat wij onze
prognosen omtrent de ontwikkelingen op aarde stellen aan de hand van ons bekende invloeden,
waarbij verder rekening wordt gehouden met de normale reacties en traagheid van de massa.
Eventuele beelden uit de toekomst kunnen immers alleen op deze wijze ingevoegd worden in
een logische en chronologische volgorde. Een voortdurend herzien van het vastgestelde en een
steeds weer opnieuw nagaan van de beelden, die de toekomst in zich bergt, is dan ook wel
noodzakelijk.

Met ware vreugde hebben wij vast kunnen stellen, dat onze prognosen van het verleden, waarin
rampen en geweld als onvermijdelijk werden beschouwd, gematigd kunnen worden. Ofschoon
verwarringen en ongelukken in de komende jaren natuurlijk plaats zullen vinden en niet
vermeden kunnen worden, is het toch verheugend vast te stellen, dat de kansen op een
wereldoorlog rond 1963 die in 1960 nog 60 ten 100 bedroegen, nu berekend kunnen worden op
23 ten 100. Dit is een z6 grote verandering en vooruitgang in zo korte tijd, dat wij - een pro-
gressieve bewustwording van de mensheid ook voor de toekomst aannemende - mogen stellen,
dat de mogelijkheid tot het optreden van een wereldvernietigende oorlog aan het einde van het
huidige jaar reeds zal zijn teruggelopen tot rond 5 ten 100. Gezien de inwerkingen uit de
kosmos is dit zeer belangrijk. Indien immers de neiging tot vernietiging bij de mensen niet af
zou nemen, zouden de negatieve invloeden zeer gevaarlijk zijn. Dit gevaar zou onder invloed
van Aquarius het bestaan van de mensheid bedreigen.

Oorlog baart haat, haat is een vorm van binding, een band met anderen. Het is zelfs een vorm
van harmonie, zij het, dat men deze vorm van harmonie nimmer zelf kan beleven, maar door
deze werkingen slechts wordt beheerst met uitschakeling van eigen vermogen tot zelfstandig
denken en handelen. Wanneer dus de haat de mensheid zou overvleugelen, zou zij alle
krachten, die Aquarius de mensheid geeft in de vorm van vriendschap, binding, samenwerking,
gaan omzetten in soortgelijke negatieve werkingen, waardoor een intensere haat en grotere
vijandschap op aarde tot uiting komen, dan denkbaar is. Tot op heden blijkt de ontwikkeling - ik
constateer dit nogmaals met grote vreugde - positief, zodat de mogelijkheid tot een werkelijke
harmonische oplossing van alle geschillen en strijd op aarde in de komende jaren steeds
toeneemt.

Die ontwikkeling betekent ook een vergroting van gevoeligheid en een versnelling van
bewustwording voor het merendeel van de mensheid. Daarom kunnen wij dan hieraan
toevoegen, dat vele waarden en krachten voor de mens direct en redelijk kenbaar zullen
worden, die tot op heden voor velen eerder een sprookje, dan een mogelijke werkelijkheid
lijken. Wanneer men nu spreekt van meesters en gezondenen, zal menige moderne mens dit
ronduit belachelijk vinden. Er komt echter een ogenblik, dat de sfeer van de menselijke
gedachte en de innerlijke bereidheid van de mens om hogere waarden te aanvaarden, een
feitelijk contact met dergelijke meesters - niet alleen maar in de droom, door middel van een
medium, of door middel van een boek, maar volkomen werkelijk binnen eigen wereld dus -
mogelijk zal maken. De mensheid gaat op het ogenblik het pad van de inwijding en zal daarbij
krachten en verrassende ontwikkelingen ondergaan, die in alle tijden deel zijn geweest van elke
inwijding. Altijd weer vinden wij in het verleden de kentekenen en symbolen, die op uw wereld
van heden steeds sterker van toepassing schijnen te zijn, een aarzelend gaan door het duister,
een verblind worden door het plotseling optredende Licht, gevolgd door het bewust erkennen
van iets, wat je, naar je eerst dan beseft, al lang in jezelf hebt meegedragen.

De mensheid van deze dagen droomt van een wereld, die één is, een wereld vol vrede, een
wereld zonder armoede, gebrek, haat en strijd. De mensheid droomt nu - bewust of onbewust -
reeds van de steen der filosofen, van het etherisch goud, van de geheime en verborgen kracht,
waaruit harmonie, innerlijk bewustzijn en eeuwig leven voortspruiten. Men omschrijft deze
dingen nog niet, zoals ik dit doe, maar de beelden zijn er reeds. Te weinig beseft men, dat de
moeilijkheden van heden in vele gevallen vergeleken kunnen worden met de moeilijkheden van
het pad door het duister, dat de ingewijde gaat. Dit is een vorm van dood, waarbij je, het oude
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afwerpende, het nieuwe moet aanvaarden, véér het zichtbaar is geworden. Alle voorwaarden
zijn aanwezig voor een dergelijke inwijding. Alle beelden stroken met de stelling, dat het duister
van deze dagen deel uitmaakt van een inwijding voor geheel de mensheid. De invloeden zijn,
zover wij dit na kunnen gaan, overwegend goed, dit ondanks de werkingen van bepaalde
negatieve fasen, waarvan er één binnenkort op zal treden.

Naar ik meen, mogen wij hier wel stellen: mensheid, nog een korte wijle en u zult beseffen, wat
geest en stof gezamenlijk zijn. Dan zult u beseffen, dat het niet mogelijk is een godsdienst aan
te hangen, zonder haar ooit werkelijk en geheel te beleven; dat het niet mogelijk is te handelen
zonder te denken, zonder de gedachte door daden tot werkelijkheid te maken. Meer stoffelijk
gesteld staat de mens van heden voor de keuze, tot robot van de maatschappij te worden, een
wezen, dat haast automatisch leeft en slechts de door anderen vastgestelde voldoening
genietende, of te gaan in de richting van een grote persoonlijke vrijheid, een persoonlijke
bewustwording en een volkomen vrije en persoonlijke taak vaststelling en aanvaarding. Hoe
belangrijk dit punt van keuze is, kan met enkele woorden niet worden weergegeven. Alleen zij,
die het verschil beseffen tussen een wezen, dat in de stof geen werkelijke mogelijkheid tot
bewustwording meer vindt, en een wezen, dat met snelle schreden verder gaat op het pad van
de bewustwording, daarbij zijn wezen openende voor steeds meer sferen, kan beseffen, wat
met dit enkele beeld gezegd werd. Naar mijn mening is de mogelijkheid zeer groot, dat de
mensheid er in zal slagen de juiste en persoonlijke weg te volgen.

Men heeft ons wel eens voor de voeten geworpen, dat wij op sensatie speculeren en de mens
daarom te veel pessimistische leringen brengen. Men acht het niet aanvaardbaar, dat wij de
mensheid wijzen op het feit, dat één enkele druk op de knop reeds nu genoeg is om geheel de
mensheid in de verschrikkingen van een atoomoorlog onder te dompelen, zelfs wanneer die
druk op de knop per ongeluk wordt gegeven. Dit is een feit. Men stelt, dat het beter is niet te
spreken over de gevaren van radioactieve uitvalstoffen het kan immers nog wel meevallen?
Maar wij houden ons aan de feiten en wijzen u er op, dat dit werkelijk gevaarlijk is. Meermalen
hebben wij u gesproken over de dreiging van een grote wereldoorlog rond het jaar 1963, niet
om u schrik aan te jagen, u bang te maken, maar eenvoudig, omdat deze dreiging nog steeds
een feit is. Daarom spreken wij u nu ook - op dezelfde feitelijke basis, afgaande op de ons
bekende feiten, alle waarden steeds weer herwaarderende volgens de laatste gegevens, over de
goede, niet sensationele kant van de zaak. Wij hebben verschillende factoren in de kosmos leren
kennen, die wij tot voor kort nog niet voldoende duidelijk waar konden nemen en kunnen u even
juist en waar, als al onze andere verklaringen, eerlijk en verheugd zeggen: de mogelijkheid tot
oorlog is er nog wel, maar de mogelijkheid, dat er werkelijk een grote oorlog komt, neemt
steeds af, niet toe.

Let wel, de mensheid met haar egoisme en rusteloosheid zal ook nu nog uit de verborgen
toekomst rampen en oorlog tot werkelijkheid kunnen maken. Maar waar steeds meer Licht en
bewustzijn begint te heersen, is het zeker mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat men in staat zal
zijn de fatale ogenblikken, de kritieke punten in de geschiedenis van de mensheid zonder
alomvattende rampen te overwinnen. Het verloop, dat wij aannemen, is zelfs nog veel
gunstiger. Wij kunnen namelijk nu met zekerheid zeggen, dat enkele van de hoogste en
grootste krachten in dit deel van de kosmos - door u wel Elohim genaamd - de aarde binnenkort
zullen naderen. Dit is voor het geheel van de ontwikkelingen van een niet nader te schatten
belang. Elohim zijn wezens, die - gezien van een menselijk standpunt - bijna zo hoog staan als
God. Het zijn wezens, wier etherische wieken zover uitreiken als uw oog sterren kan zien. Deze
Elohim zijn een kracht, zo6 sterk gouden (? red.) en in zijn wezen zé verblindend lichtend, dat het
bewustzijn van een eenvoudige mens of geest - zoals ook wij - niet door kan dringen in de ware
vorm van deze verschijningen.

Een tweetal van deze krachten beweegt zich op het ogenblik snelwiekend naar de wereld. De
reden hiervan is mij niet bekend. Wel weten wij in de geest dat een dergelijke ontmoeting met
grote krachten altijd weer een zegen voor de mensheid is geweest. Nimmer is er, zoals men
soms wel verkondigt, eerst een wraakgericht gevolg. Juist in deze tijd hoeft men geen
wraakgericht van hogere krachten te vrezen, omdat de heerser van deze tijd en daarmee de
invloedsfeer, waarbinnen het zonnestelsel en daarmee ook de aarde zich bevinden, geen wraak
gedoogt. Het is daarom niet logisch te verwachten, dat het beroeren van de aarde door deze
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Elohim een bestraffing, een wraak, zou brengen. Dit zou in strijd zijn met alle bekende kos-
mische wetten en strijdig zijn met alle op het ogenblik dit deel van het Al beheersende invioe-
den. Wij nemen daarom aan, dat de komst van deze Elohim, die binnen 4 a 5 jaar verwacht
wordt, een fantastisch snelle en grote vernieuwing op aarde te zien zal geven, vooral op
geestelijk gebied.

Wanneer een dergelijke kracht een mens/geest benadert, blijft er geen mogelijkheid tot debat
en overwegen. Dan kan men alleen nog aannemen, of geheel ontkennen. Wie ontkent, sluit zich
af voor het Licht en leeft verder in het duister. Wie het Licht aanvaardt, zal dit als een bijzondere
kracht ondervinden en door dit Licht verheven worden tot een nieuw bewustzijn. In die
tussentijd zullen wij allen voort moeten werken. Wij: zowel u in uw wereld, als wij in en vanuit
onze werelden.

Gezien de crisisverschijnselen waarover ik sprak, is het belangrijk, dat elke mens in deze dagen
allereerst leert zijn eigen prikkelbaarheid te beheersen, zijn eigen vermoeidheid - die soms als
golven op hem af schijnt te spoelen - binnen de perken te houden, en daarnaast leert steeds iets
van licht, vrolijkheid, genegenheid, samenwerking, streven tot harmonie naar buiten toe te
tonen. Hoe meer men geestelijk bewust is, hoe meer men in deze dagen ook langs genoemde
weg voor anderen kan doen. Al bent u eerst voor kort tot geestelijk bewustzijn ontwaakt vanuit
een zuiver dierlijk leven, zo kunt u nog veel bijdragen tot een juister en gelukkiger ontwikkeling
van het geheel. Elke mens, die in deze dagen de krachten van bewustzijn en harmonie in zich
weet te wekken en de onverschilligheid en lusteloosheid van anderen terug weet te dringen om
daarvoor in de plaats - zelfs al is dit slechts aarzelend - een aanvaarding van het leven, een
erkennen van de objectieve waarden in het bestaan naar voren te brengen, heeft alleen
daarmee reeds in allen, die hij op deze wijze beroerde, de grondslag gelegd tot een aanvaarding
van de steeds sterker wordende positieve krachten, waardoor ook deze kunnen worden
opgeheven en zullen komen tot een nieuw punt van inwijding.

Misschien is de benaming "punt van inwijding" misleidend, want er zijn al teveel mensen, die
zich een punt van inwijding voorstellen als het plechtig binnentreden in de een of andere glazen
hemel, het horen van wonderlijke stemmen, of het zien van een verblindend en al doordringend
Licht. Zij menen, dat geheel de wereld zal veranderen vanaf het ogenblik, dat de inwijding
plaats vindt, dan wel dat de ingewijde binnen zal treden in sferen, waarin een gewoon mens
nimmer kan ervaren. Dit is niet waar. Dit bedoel ik dus niet, wanneer ik spreek over het
bereiken van een punt van inwijding. Wel kan dit alles misschien eens voortvloeien uit een
geheel voltooide inwijding. Punt van inwijding wil volgens mij zeggen: een punt, waarop een
innerlijk contact met het hogere wordt bereikt, zonder dat hierop uiterlijke verschijnselen
noodzakelijkerwijze optreden. Dit contact wordt innerlijk, maar niet door de wereld buiten het Ik
bevestigd. Het is kenbaar aan het gevoel één te zijn met een kracht, het gevoel opeens het
hogere te beseffen en te beleven. Voor het Ik gaat dit vaak gepaard met de enige ogenblikken
durende illusie, dat men als een reus uittorent boven de wereld. Deze illusie wordt meestal
gevolgd door een besef van eigen kleinheid, gecompenseerd door het erkennen van de kracht,
die binnen het Ik bestaat. Het is wel een zuiver persoonlijke en zeer subjectieve ervaring, wat
niet wegneemt, dat een dergelijk punt van inwijding voor de mens een ommekeer in eigen
reacties op de werkelijkheid kan betekenen. Het is niet mijn taak u hedenavond te vergasten op
een les in de psychologie. Maar een mens die innerlijke zekerheid en geborgenheid heeft
gevonden en deze waarden bovendien innerlijk als onaantastbaar erkent, staat sterk t.o. alle
tegenspoed en kan alle ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wereld aanvaarden en
verwerken, zonder daarbij ooit de eigen rust, of het innerlijk contact met het hogere te zien
falen. Zonder geborgenheid kan een mens niet leven, maar een vaste geborgenheid in God
betekent een grotere sterkte en kracht, dan ooit door een binding in de wereld gegeven kan
worden.

Hier, vrienden, beéindig ik het eerste deel van mijn betoog. Ik ben dankbaar voor het feit, dat u
mij geen vragen stelt, want dit zijn feiten en punten, waarvan de mens kennis dient te nemen,
zonder dat een discussie hierover ooit vruchten kan dragen. Wat op het ogenblik op de aarde
gebeurt, kan men het beste omschrijven als een "Umwertung aller Werten". Het is "The
unanswerable Change to the Unknown". Het onbekende komt nader en manifesteert zich steeds
sterker binnen de bekende vormen. Natuurlijk kan ik u aan laten voelen, wat dat is. Dan zult u,
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zoals vanavond, voor een korte tijd onder de invloed van mijn woorden zijn en uzelf zeggen: Ja,
dit is waar... Maar wanneer u goed om u heen kijkt, zult u dag na dag alles zien veranderen. Het
is, alsof in alle bekende gebruiken en vormen een zekere onrust ligt verscholen. Vooral de
gewoonte, het porseleinen ei van de burgerlijke geplogendheden, dat een ieder dood achtte,
siddert dag na dag, alsof daarbinnen iets leeft, dat zich binnenkort een weg door de schil naar
buiten zal zoeken.

Velen, die dit alles aanvoelen en zien, herleiden dit tot de onrust op de wereld, tot de
gespannenheid van de politieke situatie enz.. Deze roepen uit: "De onrust is geen wonder, want
wij dansen uiteindelijk op het ogenblik op een werkende vulkaan...". Innerlijk weet u wel, dat de
oorzaak nog een andere is. U bent immers rusteloos en verzet u tegen alle dingen in het
bestaan? U vindt immers, dat niets eigenlijk goed genoeg gaat, dat niemand uw werkelijke
verdiensten erkent, dat u nergens iets bereiken kunt? Misschien zegt u, met vele anderen, dat
dit het noodlot is, dat het de onrechtvaardigheid van het leven is. Maar innerlijk voelt u wel
degelijk aan, dat dit niet meer zo langer kan en dat het moet veranderen. Niemand weet, op
welke wijze. Het gevolg is een gevoel van rusteloosheid, verborgen achter een voortdurende
kritiek, een agressiviteit zonder redenen. U dient goed te begrijpen, dat een vernieuwing zich
gelijktijdig in u en rond u voltrekt en wel in een vaak ongeveer gelijkmatig tempo. Omdat deze
twee vernieuwingen samen gaan, is het moeilijk vast te stellen, wat er eigenlijk gaande is. Door
de niet voldoende besefte wijzigingen in het eigen Ik kan men niet de wereld bezien en stellen:
Hier schuilt de verandering.... Het is, alsof het licht bijna onmerkbaar van kleur verandert, zoals
dit gebeurt tegen de avond. Dan is het buiten nog steeds dezelfde stralende dag. Niemand kan
zeggen, dat er iets veranderde en wanneer dit dan wel geschiedde, maar men voelt: nu is het
avond. Toch weet u niet eens precies waarom. Het spreekt uit de gehele natuur, zo zegt men
dan. Op dezelfde manier voelt u op het ogenblik wijzigingen aan. Soms in verband met de
maatschappij, soms ook in verband met eigen persoonlijkheid voelt men aan, dat er een
verandering heeft plaats gehad, zonder dat men deze kan definiéren, of zelfs maar aanduiden,
wanneer dit proces eigenlijk begonnen is.

Nu u mij hierover hoort spreken, knikt u. Het klinkt allemaal heel waarschijnlijk en heel gewoon.
Maar wanneer u zo dadelijk weg bent, zult u zich afvragen, of dit nu eigenlijk wel waar is. Dan
zult u zich afvragen, of dit nu wel mogelijk is, of dit wel waar zou kunnen zijn. Alleen, wanneer u
zeer veel met geestelijke krachten heeft gewerkt, wanneer u misschien zelfs een geestelijke
taak op u heeft genomen, zult u zich steeds meer bewust worden van de feiten. Want in de
aanvaarde taak, in de kracht in u, is een niet veranderende factor aanwezig, die het u mogelijk
maakt om na te gaan, wat er zich in en buiten u wijzigt. Dan heeft men noch de mogelijkheid,
noch de lust, de ontwikkelingen en veranderingen weg te praten of te negeren, omdat zij een
deel van eigen wezen, werken en taak uitmaken. Degenen, die dit alles niet kunnen aanvaarden
en verwerken, vluchten soms in een profeteren van de ondergang. Want wanneer men de
wereld niet wil zien veranderen en de veranderingen binnen het eigen Ik niet wil aanvaarden,
lijkt het soms beter te verwachten, dat Armageddon reeds morgen plaats zal vinden; dan is het
aanvaardbaarder alle dingen te zien eindigen en ondergaan, dan toe te geven, dat men niet
langer zal kunnen blijven, zoals men is, dat de wereld verandert en andere eisen stelt.

Vrienden, juist het erkennen van de veranderingen in deze dagen en alles, wat hiermee
samenhangt, krijgt in de komende dagen een bijzonder reliéf. Wanneer namelijk de kosmische
impulsen u feller en feller gaan beroeren - zowel de negatieve als de positieve werkingen - zult u
namelijk kunnen ontdekken, dat er in uw eigen wezen een werkelijke uitweg bestaat, die zeker
niet voor iedereen gelijk is. Niet een weg, die allen voert naar dezelfde Goddelijke kracht, naar
eenzelfde bewustzijn en eenzelfde taak of streven, maar een bepaalde weg, die men zelf
onafhankelijk van anderen kan gaan. Beseft men, welke deze innerlijke weg is, dan kan men de
kosmische impulsen vergelijken met de trade-winds, waarop de oude clippers vroeger lagen te
wachten om dan, sneller dan men ooit met hun kostbare ladingen als bv. thee, naar de markten
van Londen of Amsterdam, of Boston te jagen. Zoals de kapiteins van de zeilschepen eens
vertrouwden op de steeds uit dezelfde richting waaiende winden, zo kunnen ook wij vertrouwen
op de voorlopig gelijkblijvende invloeden en werkingen uit de kosmos, die ons kunnen brengen
naar ons doel. Zelfs indien men zich laat dragen door de kosmische stromingen, die in deze tijd
de aarde beroeren, zo ziet men weinig van zijn eigen vorderingen: de horizon is geestelijk vaak
even eentonig als de horizon op volle zee. Wanneer je geen enkel kenteken in zicht hebt, is het
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altijd weer moeilijk te berekenen, waar je nu eigenlijk precies bent. ( Een zeeman zou de juiste
term gebruiken, dat de doorsnee mens in zijn leven koerst op gegist bestek). Dit is een juiste
omschrijving. U weet niet precies, waar u aan toe bent. U weet niet eens zeker, of alles, wat
mijn broeders en ik u zeggen, over het leven na de dood waar is, of niet. U kunt niet met
zekerheid zeggen, dat een bepaalde sfeer nu zal beantwoorden aan hetgeen u daarover denkt,
gevoelt, hoopt of niet. Zelfs uw openbaringen en leringen geven geen volkomen zekerheid. U
vaart werkelijk als op gegist bestek. Soms ervaart u iets innerlijk, soms gelooft u iets en stelt
dan maar: zo is het, hier moeten wij zijn.... Anderen gaan traag en zoeken steeds weer hun
koers te verifiéren.

Maar zonder een kosmisch bewustzijn kan men dan alleen doen, zoals in de oudheid bepaalde
schippers. Men noemde deze kapiteins wel hondenschippers. Zij wisten precies, waar er op de
kust bepaalde honden woonden. Wanneer er dus ergens een keeshond blafte, wist men: hier
ben ik in de buurt van de hoeve van A. Het blaffen van een dog kondigde aan, dat men zich op
de hoogte bevond van een herberg. Enz.. De hondenschippers op geestelijk gebied gaan steeds
af op persoonlijke kennis en ervaringen. Zij controleren, wat zij zijn en bereiken steeds weer aan
de hand van orakels en mededelingen uit de geest. Aan de hand daarvan kunnen zij - wanneer
zij zich tenminste een levenskoers hebben uitgestippeld, een vast doel hebben gesteld -
zeggen: zover ben ik nu dus reeds gevorderd... Helaas zijn deze kenpunten niet altijd aanwezig.
In de meeste gevallen ontbreken zij juist, wanneer men de meeste behoefte gevoelt aan
zekerheid. Echter, dankzij de geestelijke ritmen van deze dagen kunnen wij allen, zowel in de
geest als in de stof, steeds constateren, waar wij eigenlijk zijn gekomen op onze weg. In de
plaats van gegist bestek komt de mogelijkheid de middagpositie vast te stellen en nauwkeurig te
berekenen, waar men zich bevindt en wat de mogelijkheden zijn. Aan de getijden van kracht,
die de wereld op het ogenblik omspoelen, danken wij de mogelijkheid bewuster en zekerder dan
ooit tevoren onze weg te gaan. De verklaring voor dit alles vinden wij mede terug in de enerzijds
technische, maar anderzijds toch ook zo mystieke invloeden, die een kenteken vormen van
Aquarius.

Ik moet u ook waarschuwen. De astroloog zou stellen: "Saturnus is niet gunstig..., Saturnus is
de Rechter, de Wreker..." waarmee hij zeker geen ongelijk heeft. Zelfs indien wij alle astrologie
terzijde schuiven, zullen wij nog ervaren, dat de mens in deze dagen zelf alle waarden tegenover
elkaar moet afwegen, dat hij steeds weer een oordeel over zichzelf en zijn wegen zal moeten
vellen. Degene, die dit niet doet, wordt door het leven zelf geoordeeld. Bedenk hierbij, dat uw
oordeel nimmer een oordeel over de wereld mag en kan zijn, maar een oordelen over uzelf dient
in te houden. Wanneer u tracht een oordeel over uzelf en uw daden te vormen, is het van het
grootste gewicht alle eenzijdigheid van denken te vermijden. Zeg nimmer tot jezelf, dat je maar
alleen een zondaar bent, want dat is dwaas. Zeg evenmin, dat je een waarlijk bewuste of
ingewijde bent, want zolang een oordelen noodzakelijk blijft, kan men dit zelf niet overzien en
vaststellen. Weeg liever af, in hoeverre u aan uw leven zin hebt weten te geven, in hoeverre u
voor anderen iets betekent, in hoeverre de kosmische harmonie, de kracht, die alle dingen
samen bindt, ook in u en vanuit u werkzaam is. Zolang u deel hebt aan een steeds groeiend
besef van eenheid en broederschap, zolang u komt tot samenwerking met anderen - mensen
zowel als geesten - zal uw oordeel ongetwijfeld positief luiden. Wie echter ontdekt, dat hij tegen
de wetten van harmonie en samenwerking zondigt, zal zich snel dienen te herstellen. Anders zal
hij onverwacht en plotseling de scherpe ingreep, het vernietigende oordeel, dat voortvloeit uit
de kosmische werkingen, moeten ervaren.

Indien ik sensatie zou willen veroorzaken, zou dit ongetwijfeld de plaats zijn om u toe te roepen:
"Dit is de tijd van beproeving en oordeel...", wat lichtelijk overdreven is, maar toch enige
waarheid bevat. Want u kunt in deze dagen slechts werkelijk gelukkig en bewust verder leven,
wanneer u de krachten van het Licht kunt aanvaarden. In deze dagen is het geluk, de innerlijke
vrede en de bewustwording van het Ik gebaseerd op het vrijwillig aanvaarden en volbrengen
van de taak, die men voor zich als de meest juiste in het Al erkend heeft. Dan immers is men,
het Al dienende, gelijktijdig een harmonisch en daardoor waarlijk gelukkig deel ervan.

Nogmaals het is voor mij moeilijk u een redelijk en juist beeld te geven van alle werkingen, die
op het ogenblik de aarde gaan beroeren, of daarop reeds merkbaar zijn. Ik kan u geen beeld
geven van de op de aarde aanstormende hemelkrachten en de invloeden, die zo dadelijk als een
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kosmische storm of werveling ook uw aarde zullen gaan beroeren. Ik kan u alleen vertellen, wat
er in mij leeft en u trachten duidelijk te maken, wat mijn broeders hebben waargenomen, wat de
hoogstbewusten onder ons ons zeggen omtrent de ontstane werkingen. Ik kan slechts vragen
mij te geloven, wanneer ik zeg dat dit voor velen een tijd des oordeels is. Voor hen, die naar
geestelijk bewustzijn streven, is dit eerder een tijd van openbaringen. Geen openbaringen van
buitenaf. Van binnenuit komt de kracht. Binnen het Ik ontstaat het nieuwe bewustzijn. In elke
mens is God. Dit is een gemeenplaats, maar waar. Wanneer u de kracht, die in deze dagen in u
leeft, leert aanvoelen en beseffen, onverschillig, of u deze nu God noemt, dan wel anders en
deze kracht werkelijk bewust richt en gebruikt, dan zult u zien, wat deze kracht betekent. Dan
zult u de samenhang beseffen, die bestaat tussen u en de wereld. U zult begrijpen, dat u niet zo
vrij en onafhankelijk kunt zijn, als u wel zou wensen; maar tevens zult u begrijpen, dat u in
werkelijkheid lang niet zo gebonden bent, als u zich wel voorstelt. Bedenk, dat de eerste
openbaring altijd weer een innerlijke openbaring is. Wanneer de innerlijke kracht werkt,
realiseer je je eerst, in hoeverre je werkelijk aan anderen gebonden bent. Bovenal zal men zich
realiseren, dat juist de banden, waartegen men zich het meest schijnt te willen verzetten,
waarop men vaak de meeste kritiek uitoefent, in feite voor het Ik de meest onmisbare, de meest
dierbare zijn. Deze eerste innerlijke openbaring betekent dan ook vooral een je oriénteren; een
herzien van eigen verhouding, niet zozeer in eigen daden, dan wel binnen het kader van eigen
verwachtingen en voorstellingsvermogen. Voor zeer velen op de wereld zal deze ontwikkeling
reeds rond september beginnen, terwijl het niet uitgesloten is, dat voor een groot deel van de
geestelijk bewusten dit proces voor het einde van het jaar voltooid is.

De tweede openbaring, die reeds in de nu heersende ritmen tot uiting komt, maar bovendien
waarschijnlijk alles zal doordringen, dankzij de op de aarde aanstormende Elohim, is een
erkennen van de kracht, waaruit men leeft. Men zal door deze openbaring, die grotendeels
innerlijk is, maar begeleid wordt door verschijnselen in de buitenwereld, beseffen hoe groot
deze kracht nu werkelijk is en wat men daarmee kan doen. Belangrijk is tevens, dat men in de
tweede openbaring zal leren beseffen, dat men deze kracht niet willekeurig en algemeen, maar
alleen volgens het patroon van het eigen ego zal kunnen uiten. Vandaaruit komt men tot het
besef, hoe de kleine wetten, die de mens wetenschap en magie noemt, samen met de wetten
van de esoterie, de kosmische wetten en de geheimen van de inwijding, met de haast vergeten,
of gedachteloos aanvaarde, verschijnselen van het leven, samen zullen vloeien tot één geheel.
Eenheid is de tendens, die vanuit de hoogste geestelijke krachten de eerste jaren de wereld
beroert. Eenheid, samenwerking, het verwerpen van een te scherp en persoonlijk oordeel over
anderen en hun denken, zijn wel het belangrijkst, omdat zij de meest onmiddellijke gevolgen
met zich brengen.

Daarnaast - misschien even sterk - zal voor menigeen een invloed ontstaan, die het - ondanks
zijn wezen en inzichten - onmogelijk maakt zo fel te reageren en te werken in de wereld, als hij
wenselijk acht. De invloeden op het menselijk bewustzijn, de openbaring van belangrijke
waarden in het leven brengen met zich, dat men leert beseffen, dat het onmogelijk is anderen te
dwingen de weg te gaan, die men voor zich als de juiste heeft gekozen. Bovenal zal men leren
beseffen, dat theorieén en geloofspunten, die niet stoffelijk bewezen kunnen worden, als
leiddraad alleen waarde hebben voor hen, die deze vrijwillig kunnen aanvaarden, zodat zij
waardeloos kunnen zijn voor iedereen buiten de gelovige. Wat meer is: men zal gaan beseffen,
dat een bereid zijn om te dienen met geheel het wezen op een ogenblik, dat kennelijk de
mogelijkheid tot deze dienst bestaat, of deze zelfs door de omstandigheden gevergd wordt,
belangrijker is, dan een wanhopig zoeken naar de mogelijkheid om ergens de wereld of een
mens een dienst te kunnen bewijzen. Daarom zal deze tweede openbaring voeren tot een
gezonde zelfbeperking, die voor een groot deel van de mensheid noodzakelijk en voor het
geheel van de mensheid buitengewoon nuttig is. Deze vrede op aarde zal door deze
zelfbeperking gediend worden.

De derde fase van openbaring ligt waarschijnlijk verder weg. Voor de meest bewusten onder de
mensen zal zij op zijn vroegst in 1966 op kunnen treden, voor anderen kan dit nog zelfs tot 1980
duren, want wanneer ik geleerd heb mijn eigen innerlijk wezen te begrijpen, wanneer ik verder
mijn plaats en taak binnen de kosmos op een juistere wijze tenminste in mijn wereld heb leren
beseffen, of aanvoelen, zal het mij mogelijk zijn ook de volle krachten van het leven in mijzelf op
te nemen. De derde openbarende factor in de komende periode zal zich dan ook van de beide
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eersten vooral onderscheiden door het opnemen in het Ik van lichtende krachten op bewuste
wijze, terwijl men deze krachten ook bewust leert gebruiken. Kentekenend zal hierbij zijn, dat
men deze krachten niet meer gebruikt volgens eigen inzichten en wil, maar als een mogelijkheid
de aanvaarde taak en erkende plaats in het Al op juistere wijze te vervullen. In bepaalde
groepen stelt men dan graag, dat de mensen stenen zijn, waaruit de opperste Bouwheer zich
zijn tempel bouwt. Anderen roepen uit, dat alle mensen gezamenlijk het Koninkrijk Gods dienen
te vormen. N6g meent men, dat deze beiden geheel juist zijn, maar in die dagen zullen allen
leren beseffen, dat men stenen alleen door cement kan samenbinden, terwijl een Koninkrijk
Gods niet alleen maar uit bewusten of heiligen kan bestaan, zonder dat een bindende kracht hen
allen tot eenheid maakt. Deze bindende kracht, het Licht, zal dan kenbaar zijn. Geloof mij,
wanneer eenmaal dit Licht kenbaar wordt, zal de vernieuwing zo snel en volledig plaats vinden,
dat de meeste mensen zich niet eens meer zullen kunnen realiseren, hoe plotseling - als bij een
goocheltruc - het oude bekende verandert in deze veeleisende, maar toch zo schone en
veeleisende wereld, deze wonderbaarlijke tijd.

Ik ben mij ervan bewust, dat voor de onbevooroordeelde toehoorders deze rede vooral een
proeve van rhetorica is. Daarom wil ik - voor ik mijn onderwerp beéindig - nogmaals de nadruk
erop leggen, dat ik misschien wel gebruik maakte van de rhetorica, om met mijn woorden een
zekere indruk te kunnen maken en te voorkomen, dat u de vaak herhaalde aanwijzingen en
argumenten zou verwerpen, maar dat alles, wat ik zei, op feiten gebaseerd is. Alles, wat ik
stelde omtrent deze tijd en komende ontwikkelingen, is volgens ons beste weten en volgens alle
door ons gedane onderzoekingen, een werkelijke en zich nu voltrekkende werkelijkheid. Ik zie
werkelijk de kansen op een wereldomvattende oorlog steeds kleiner worden en niet meer, zoals
voor kort nog, voortdurend groter. Er is een wending ingetreden, die in mei laatsleden allereerst
kenbaar werd en in deze maand, zowel als in de maand oktober nog verder bevestigd zal
worden. Hiervan zult u misschien weinig of niets bemerken, zodat deze data voor u niet zo
belangrijk zijn, maar de optredende veranderingen zullen voor het verdere verloop van de
geschiedenis van een beslissende aard zijn.

Wat wij constateren omtrent de optredende kosmische invloeden, is voor ons in onze sferen
even eenvoudig en duidelijk zichtbaar als de rimpelingen, die de wind bij u in het spiegelende
vlak van een vijver veroorzaakt. Deze werkingen zien wij steeds naderbij komen en kunnen dus
wel degelijk berekenen, wanneer zij ongeveer de aarde zullen beroeren. Verder weten wij, dat
er geen sprake is van grote tegenstellingen tussen de kosmische krachten, die optreden. De
negatieve tendenzen en minder aanvaardbare krachten blijken steeds meer op harmonische
wijze binnen het geheel van de invloeden opgenomen te worden. Het "duister" maakt van alle
werkingen deel uit, maar zal alleen in de negatieve fasen nog als voorheen enigszins op de
voorgrond kunnen treden. Het heeft bijna geen eigen leven meer en kan zeker geen gelijk grote
krachten inzetten om de positieve lichtende werkingen te vernietigen.

Alles, wat ik u heden avond vertelde - in de hoop, dat u daarover later nog eens na zult denken
- betekent voor u, dat u de innerlijke veranderingen en ritmen aandachtig moet volgen, dat u
beseffen moet, dat uw ongedurigheid, uw innerlijk verzet, zelfs uw oververmoeidheid, niet uit
uzelf alleen voortkomen, maar deel uitmaken van de grotere krachten en tendenzen, die de
wereld op het ogenblik overspoelen. Wanneer u - dankzij dit besef - slechts uzelf beheersen kunt
wanneer iets u prikkelt en zelfs de offers kunt brengen, die noodzakelijk zijn om een redelijke
harmonie te herscheppen, waar deze door de verhoudingen aangetast dreigde te worden, zult u
de vreugdige en lichtende krachten en hun betekenis voor uzelf, innerlijk duidelijker en juister
kunnen beseffen, dan ik u met woorden duidelijk kan maken.

Dit is inderdaad een tijd van vernieuwingen. Ook onze Orde gaat een nieuwe periode tegemoet.
Na een jaar, misschien ook twee of drie jaren, zullen ook in ons werk en onze wijze van werken
grote veranderingen moeten optreden. Wij weten dit nu reeds en bereiden ons daarop voor. Ook
u allen gaan grote veranderingen tegemoet. Bereidt u dan op deze wijzigingen voor, opdat de
optredende veranderingen voor u geen onverwachte en zware last vormen, maar eerder een
bevrijding en geluk kunnen betekenen. Richt uw gedachten steeds positief. Gelddf in de
mogelijkheid van de noodzaak van vrede. Geldof in het nut van naastenliefde, samenwerking en
harmonie, zelfs tussen de meest verschillende elementen. Gelddf in dit alles, streef er naar, zo
goed u kunt. Geldof in een lichtende kracht, die het u mogelijk zal maken uw eigen taak en doel
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juist te beseffen. Want op deze wijze zult u in belangrijke mate bij kunnen dragen tot het heil
van de mensheid in de komende periode en de vervulling van alles wat ik heden besprak, op
bewuste wijze kunnen beleven.

Goedenavond.
ESOTERIE
Goedenavond, vrienden,

Het is mij een groot genoegen tot u te mogen spreken. Gaarne zou ik heden ook enkele punten
van het esoterisch pad voor u willen toelichten. U allen weet, dat de esoterie in de eerste plaats
de mens dient te voeren tot een innerlijk besef. Vanuit het gewonnen innerlijk besef streeft de
esotericus dan naar het verkrijgen van een juist besef omtrent en een juiste samenhang met het
heelal. Alleen als een bewust deel van het grote geheel kunnen wij waarlijk bewust leven en
bestaan. Binnen dit grote geheel zijn vele verschillende krachten werkzaam. Al deze grote
krachten hebben voor zich een bijzondere taak, neiging en wetenschap. Zij hebben allen ook
een bijzonder en aan hen eigen vermogen. Wij kunnen hen misschien vergelijken - gezien hun
plaats in het Al - met de organen binnen het menselijke lichaam. Wanneer het verborgene
werken van de Grootmachten in de kosmos vergeleken mag worden met de hersenen, zo
kunnen wij ook stellen, dat er krachten binnen het Al bestaan, die hoofdzakelijk zuiverend
werken, zoals de nieren bij de mens. Andere krachten bevorderen weer het verloop van
bepaalde processen als bijvoorbeeld de gal, terwijl weer andere eenheden vooral de levende
krachten uit het Al absorberen en verdelen zoals de longen dit doen met zuurstof.

Wanneer wij in onszelf werkzaam zijn en het innerlijk pad volgen, zullen wij in vele gevallen niet
precies beseffen, welke kracht ons nu eigenlijk leidt. De logische samenhang van de
bewustwording schept de zekerheid, dat elke gang steeds zal gaan van het laagste of minst
belangrijke punt, naar het hoogste, alomvattende punt. Zo er al, gezien in de eeuwigheid, van
evolutie in algemene zin niet gesproken kan worden, zo kunnen wij toch wel voor onszelf stellen,
dat ons bewustzijn evolueert. Ons denken, onze daadkracht en ons vermogen zullen dan ook,
mede door deze voortschrijdende bewustwording, steeds meer op een ander vlak tot uiting
komen.

Zo zal menige mens op aarde allereerst moeten leren beseffen wat stoffelijke waarheid eigenlijk
is. Dit zoeken naar stoffelijke waarheid voert hem dan tot een geestelijke kracht, die wederom
binnen het Ik inzicht doet ontstaan. Zodra de mens de samenhang van de erkende stoffelijke
waarheden met zijn eigen wezen beseft, ontstaat zo het eerste doel van alle innerlijk streven:
de wijsheid. De krachten, die deze bewustwordingsgang vanuit de geest leiden en beheersen,
zijn de Heren van Wijsheid. Zij leren de mens, hoe hij aan de hand van de verworven wijsheid en
de werkelijke rechtvaardigheid eigen verhouding tot de kosmos zal moeten definiéren.

Wanneer men eenmaal heeft begrepen, hoe deze verhouding is, hoeft men niet hetzelfde pad te
volgen. Men kan weliswaar de ingeslagen weg ook verder gaan, maar deze is moeilijk. Het pad is
steil, de waarheid, de vordering, traag. Daarom zal menige esotericus, die de verhouding tussen
Ik en Al in waarheid heeft leren beseffen, naar een andere weg, een ander aspect in de kosmos
grijpen. In vele gevallen ontstaat de behoefte om de juiste groei, de werkelijke harmonie van
het gehele Al te leren beseffen. Dan kiest men zich een van de Heren van Liefde of Licht, die de
zoekende de ware schoonheid van het heelal openbaren. Heeft de esotericus hier het ware
inzicht bereikt, dan zal hij beseffen, hoe schoonheid en rechtvaardigheid binnen het heelal in
feite het zelfde zijn. Want niets, wat bandeloos of wetteloos is, zal ware schoonheid kunnen
bezitten. Slechts door ingeschapen regels, juiste formules, kan het Al harmonisch betaan, zoals
ook alleen door het aanvaarden van de juiste regels en beperkingen, de juiste bewustwording
bereikt kan worden.

Nu zal de mens in zichzelf verder moeten zoeken naar de Heer of de kracht, die hem de volgens
zijn eigen denken de meest juiste en meest aanvaardbare mogelijkheid tot verdere
bewustwording biedt. Een enkeling grijpt nu naar de Heren van Licht, want in zich is hij reeds
zozeer één geworden met het Al, dat hij alle werkingen en krachten daarin kan aanvaarden. De
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schoonheid, zowel als de rechtvaardigheid maken deel uit van zijn wezen, terwijl hij alleen leeft
voor en uit de kracht, die hem in stand houdt. Dit zijn mensen, die niets vrezen en niets meer
begeren. Dit zijn geesten, die geen grenzen meer erkennen tussen de verschillende sferen. Zij
leven in en met alle dingen en groeien daarin tot een zelferkenning, die hen de ware
grondslagen van het Al en de kern, de eerste oorzaak, bewust doet zien. Deze grondslagen zijn
weer grote en lichtende krachten. Noem ze goud en zilver. Deze verenigen zich in een
verblindende - ook wel platina genoemde - glans, waarachter de oorzaak zelf schuilgaat.

Wanneer wij slechts eenvoudige mensen zijn, die het esoterische pad trachten te gaan en ons
allereerst deel voelen van de mensheid, zo blijkt ons al snel, dat het ons niet voldoende is alleen
maar de kosmische rechtvaardigheid te aanvaarden en te beleven, of de schoonheid van alle
dingen te beseffen. Dan willen wij een band erkennen met God en de mensheid. Wij zullen deze
weg vinden, wanneer wij de richting van de bewuste naastenliefde leren gaan. Iedere mens, die
de rechtvaardigheid heeft aanvaard, zal harmonisch leven met het Al. Maar deze harmonie is
geen innerlijk gebeuren, doch slechts een feit. Men gevoelt zich in de harmonie niet geborgen en
weet zich daardoor ook niet beschermd. Degene, die slechts de schoonheid van het Al
aanvaardt, zal wel - tegen zijn eigen wil en besef - tot een zekere rechtvaardigheid worden
gedwongen. Door zijn onderworpenheid aan de wet van oorzaak en gevolg zal hij worden
geslepen, tot ook hij - in perfecte schoonheid - zijn plaats binnen het Al in kan nemen.

Ook hier dreigt de eenzaamheid. Want men is slechts geborgen in het bewustzijn van het
hogere. Daarom zoekt men veelal de weg van het offer te gaan. Hierin vloeien wijsheid,
rechtvaardigheid, schoonheid samen tot een mystiek beleven, dat gelijktijdig een occult ver-
mogen baart. Niet altijd kan men op aarde een gelijksoortige werking ook volledig beleven. Er
zijn tijden, dat men zich op aarde kan manifesteren, of daar incarneren, wanneer men eenmaal
dit pad heeft gekozen of kiezen zal, omdat bepaalde heersers daar optreden, die het begaan van
deze weg en het bewust beleven daarvan in de stof mogelijk maken. Er zijn ook heersers, die,
zolang zij op aarde heersen, het de mens haast onmogelijk maken een schrede verder te zetten
op dit innerlijke pad van de offerende liefde. Want menige heerser in het Al behoort tot een
andere weg en aanvaardt of erkent tijdens zijn heerschappij eenvoudig de krachten en
werkingen niet, die voor een bewust verder gaan op dit pad nu eenmaal noodzakelijk zijn.
Daarom incarneert vooral de esoterisch bewuste mens in een tijd, bij een volk, in een land, dat
bij zijn bewustwording past. Niet alleen, omdat hij hiertoe aangetrokken wordt, maar omdat hij,
juist wanneer hij bewuster is, beseffen moet, dat dit de enige weg is om dichter tot de kracht te
komen, die hij zich als leidsnoer voor zijn innerlijke ontwikkeling heeft gekozen.

Dit, vrienden, brengt mij tot een punt, dat direct voortvloeit uit het betoog van mijn voorganger.
Want deze tijd kent, zoals gezegd, de Heer Aquarius als eerste invloed. De kracht, die men de
Heer Aquarius noemt, stelt wetten en aanvaarding, algemene rechtvaardigheid, vrijheid en
onthechting als een complexe, maar harmonische waarde voorop. Deze beheerst dan ook de
wereld. Het zal u duidelijk zijn, dat in de door hem geregeerde periode niet meer, zoals vroeger,
het pad van de door sentimenten alleen beheerste goedwillendheid en naastenliefde kan worden
gegaan. Onder zijn invioed is het noodzakelijk de emotie te beheersen en zo nodig te
manipuleren. Een ieder, die in deze periode van overgang op aarde leeft, zal de invloed van
Aquarius ook in zijn innerlijk leven op enigerlei wijze ondergaan. Behoort u innerlijk tot de
kracht, die nu op aarde leeft en kunt u innerlijk harmonisch zijn met de grote krachten, die op
het ogenblik op de aarde ontladen worden? Dan zal een bereiken voor u toch op het ogenblik
alleen mogelijk zijn langs de weg van de niet-emotionele en alomvattende naastenliefde, die wij
de Christusweg plegen te noemen.

Ik stel dit niet om daarmee tevens te beweren, dat het christendom de enige weg is - het
officiéle christendom. Maar de gedachte van absolute broederschap, de aanvaarding van een
ieder, vergevingsgezindheid, samenwerking, voerende tot een in liefde tot de Al-kracht
gezamenlijk werken, leven en streven, en is op dit moment wel de sterkste en eenvoudigste
stimulans, die voor het innerlijk leven gevonden kan worden; de weg bovendien, die het beste
strookt met alle op het ogenblik in de kosmos en op aarde werkzame krachten die de mensheid
beroeren.
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Natuurlijk kunnen wij nu stellen, dat wij ons in deze tijd alleen bezig moeten houden met de
toch zeer belangrijke geestelijke aspecten. Maar deze geestelijke aspecten zouden strijdig
worden met de materiéle mogelijkheden en in de met die ontstaande omstandigheden. Wie kan
in zich de rust van de middag ervaren en de vogels horen zingen, wanneer rond hem de stormen
razen en vulkanen vuur spuwen? M.i. is geen mens hiertoe in staat. Zo de angst hem dan niet
bevangt, zal hij door de verschijnselen buiten zich zozeer geboeid worden, dat de vrede in hem
niet gerealiseerd kan worden. Daarom geldt voor allen, die het innerlijke pad willen gaan, dat zij
geen oplossing moeten zoeken in mogelijke strijdigheden en verschillen tussen innerlijk leven
en de materiéle werkelijkheid, maar juist hier ook de nadruk moeten leggen op de
overeenkomsten, deze zelfs zoekende.

Hiermee, vrienden, heb ik voor mijn gevoel de belangrijkste les en de belangrijkste esoterische
waarde van deze tijden aangeroerd. Dit is het belangrijkste feit, dat ik, vanuit mijn beperkt
weten en ervaren, in deze erken. Natuurlijk is het mooi, wanneer er vele ritmen van kosmische
krachten aanwezig zijn. Maar wat kan een dergelijk ritme u baten, wat kan een dergelijke kracht
voor u betekenen, wanneer uw innerlijk wezen daardoor niet beroerd wordt, wanneer uw
bewustzijn en streven daardoor niet versterkt wordt? Wat baat het u, wanneer geheel de wereld
verandert, wanneer u daaruit niet één vonk van nieuw besef, één enkele gedachte van wijsheid,
één enkel besef van schoonheid, kunt puren?

De regels en wetten van de esoterie worden in deze dagen steeds eenvoudiger. De ingewikkelde
stellingen, de abstracte en wereldverwerpende stellingen van eens, die de mensen brachten tot
het zoeken van afzondering in kloosters, of het viluchten naar de eenzaamheid van de woestijn,
zijn niet meer van kracht. Een u afzonderen van de mensen kan niet meer bestaan zonder grote
geestelijke schade aan te richten. Maar de oude leer kan juist in de praktijk van de stoffelijke
vernieuwing bereikt worden; het bewustzijn kan verder doordringen in de waarheid van het Al,
wanneer geest en stof gezamenlijk deel hebben aan deze vernieuwing en daarbij het innerlijke
pad gaan.

Er zijn de geborenen uit de periode van Isis, uit de periode van het grote Indié&, uit de volkeren,
wier beschaving is begraven onder het zand van de Gobi. Daarom leven nu velen op aarde, die
reeds vele levens geleden, of slechts één enkel leven geleden, de aarde beleefden in perioden
van grote hardheid, die een sterke mystieke ervaringsmogelijkheid verbinden aan een voor u
haast onvoorstelbare gebondenheid en onderworpenheid. Het onvoorstelbare van de werking
van de kosmische krachten en van het Goddelijke Licht geven aan het leven in deze dagen een
bijzondere waarde, juist voor hen. Indien wij innerlijk op de werkingen van deze tijd voorbereid
zijn, daarbij steeds weer de wereld buiten ons erkennende, maar zoekende naar de Goddelijke
kracht, de kern van ons wezen in ons, zo kunnen wij de lichtende krachten uit de kosmos in ons
wezen ontvangen als in een graalsbeker, die gevormd is uit het kristal van de reine gedachte.

Gelijktijdig dienen wij vrij te worden van onnodige banden. Wij zijn niet de slaven van de
kosmos, de gebondenen van het noodlot, als een draad van levende kracht door noodlots- en
schikgodinnen in een voor ons zelf begrijpelijk patroon gebreid. Wij zijn bewuste en vrije
wezens, die allen een eigen doel hebben, een eigen nut, een eigen leven en een eigen plaats
binnen de eeuwigheid hebben. Wij zullen vrij mdéten worden. Deze mogelijkheid biedt nu de
heersende kracht van deze periode. Wanneer alle ritmen naar de aarde stromen, zo zullen zij u
ongetwijfeld verstoren, tot u zichzelf afvraagt: Waar is het Licht, waarin ik geloof, waar blijft de
God, die ik in mijzelf kende? Besef dan, vrienden, dat u vrij dient te worden van alle beelden en
werkingen, die niet in de kosmische waarheid zelf bestaan. Wanneer men een wig heeft
gedreven, die te vast zit, zo zal men - om haar los te krijgen, haar heen en weer wrikken, opdat
zij los komt.

Wanneer de mensheid in een te sterke gebondenheid van wezen en ziel dreigt vast te lopen,
grijpen de eeuwige krachten zijn ziel en wrikken hem heen en weer, gaande van onbegrip tot
inzicht, van verzet tot aanvaarding. Dit herhaalt zich steeds weer, tot de ziel vrij is. Ook bij u.
Wanneer de vrijheid voor u is ontstaan, dan zult u ook in staat zijn waarlijk bewust van uzelf in
uzelf de krachten te beseffen, die deel uitmaken van uw wezen en uw band vormen met de
Oneindigheid. Dan zult u leren een bewust gebruik te maken van deze krachten, want het
streven van de esoterie is innerlijk licht.
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Wanneer u vrij bent geworden en vrijelijk uzelf kunt leren zien, onbelemmerd door stellingen en
niet noodzakelijke banden, zo zult u meer dan ooit tevoren sterk zijn, ook naar buiten toe.
Wanneer niets meer uw erkennen en oordeel kan beinvloeden dan de wijsheid, die in u leeft en
de kracht, die u in uzelf erkent, zo groeien jullie, mijne vrienden, vanzelf naar een bwust en
beheerst gebruiken van alle mogelijkheden en krachten, die er in uw wezen bestaan. Dan wordt
misschien het mystieke en occulte het belangrijkste doel van uw werkelijkheid, maar tevens is
het dan kenbaar voor een ieder en daardoor een even belangrijk deel van de wereld buiten u ge-
worden. Daaruit bouwt u, langzaam maar zeker. U zoekt verder op, tot u het punt bereikt,
waarop het grote offer mogelijk en noodzakelijk is geworden. Denk niet, dat dit offer altijd een
kruisgang zal moeten zijn, maar een ieder, die in zich in waarheid beleeft en de weg van
broederschap en naastenliefde gaat, zal een ogenblik vinden, waar hij zijn overtuiging en geloof,
zijn denken, werken en leven, zelfs zijn begrippen omtrent rechten en plichten op zal offeren,
zeggende, dat hij alleen ongebonden en vrijwillig levende voor allen, voor zijn wereld werkelijk
kan leven, zelfs indien dit de dood tengevolge zou hebben op aarde.

Goedenavond.

14



